De 'dierenrechtorganisaties’. lees: elitaire types die vanuit decadentie en een verwend leven van
alles en altijd hebben op te merken op degenen die uw voedsel voor u produceren, hebben de leden
geinstrueerd om zoals gebruikelijke zo negatief mogelijk te reageren. Deze personen hebben geen
enkel inzicht in het gedrag of voorkeuren van dieren maar reageren primair dom en afwijzend; het is
nooit goed genoeg. Deze personen hebben evenmin kennis of inzicht van de enorme inspanningen
en investeringen die boeren doen om uw voedsel veilig en duurzaam te produceren, met de
strengste regels ter wereld. Een werkweek van 70 tot 80 uur, miljoenen investeringen, wurgende
regels en grote zorgen. Dat is iets anders dan max 36 uur (thuis) werken, vooral in overheidsdienst of
in dienstverlening die profiteert van de regels die anderen opgelegd worden, met drie vliegreizen
tussendoor naar verre landen. De kloof tussen werkend/ondernemend Nederland en degenen die op
de snelweg A12 hun tijd doorbrengen is enorm. De reacties van zogenaamde dierenliefhebbers zijn
polariserend en veroordelend. Gelukkig genieten ook zij (nog) van betaalbaar en veilig voedsel, maar
dat gaat snel veranderen. De scherpe daling van de veestapel, het uit productie halen van vruchtbare
landbouwgrond voor natuur en bouwen, de heksenjacht op alles wat boer is maar ook geo politieke
invloeden en verlies van vruchtbaar land door klimaatinvloeden, maken dat de voedselprijzen binnen
afzienbare tijd enorm zullen stijgen. Een liter melk voor € 3,50 een brood voor € 4,00; dat is wat er
onvermijdelijk aankomt als we zo doorgaan. Voedselspanning in een land wat moet groeien naar 22
of zelfs 30 miljoen inwoners is vragen om grote, heel grote problemen. De import van voedsel zal
onder grote druk komen te staan; denk niet dat dit zo doorgaat als er geen of tekort
exportmogelijkheid is. Helaas zien de domme 'dierenactivisten' dit niet; verwerp en verniel de
Nederlandse veehouderij is het enige doel. Als het gaat om inhoud: in vergelijking met alle andere
landen in de EU en de wereld heeft Nederland al de strengste regels van welzijn. Met deze AmvB
worden deze nog strenger dankzij grote investeringen die voor rekening en risico van de boer komen
en overigens ook zullen leiden tot een duurder product: melk, kaas en vlees, dagelijks voedsel voor
een Europese regio, een eerste levensbehoefte: dat staat op het spel. Ik nodig de 'dierenactivisten'
van harte uit om tijdens hun verre reizen zich te verdiepen in de dierenwelzijnseisen van dat land; die
bestaan niet of nauwelijks: ook niet in andere EU landen zoals Griekenland. Tel uw zegeningen met
de Nederlandse boer.



