Dierwaardige veehouderij?

Al jaren wordt er steeds maar gediscussieerd over eventuele aanpassingen in de
veehouderij. En steeds worden echte verbeteringen weer op de lange baan
geschoven. Dit alles gaat al jaren ten koste van het welzijn van dieren. Dieren die
stress, pijn, angst maar ook vreugde en plezier kunnen ervaren. Intelligente wezens
die het verdienen om een leven te leven dat bij hen past, waarin zij hun diereigen
gedrag mogen vertonen. Het liefst zie ik dat geen enkel dier meer wordt gebruikt en
gedood, maar tot die tijd is het minimale dat we kunnen doen, ervoor zorgen dat zij
een goed leven hebben en dat de veehouderij zich aanpast aan hen en niet
andersom. De plannen van de minister zorgen ervoor dat dit niet het geval is. Zo
mogen varkens niet naar buiten en kunnen zij dus niet hun natuurlijke gedrag
vertonen. Ook het gebruik van kraamkooien wordt nog minstens 15 jaar (!)
toegestaan, als het aan de minister ligt. Onacceptabel. En dan het omgekeerde
argument van ‘anders drukt de moeder de kinderen dood’ is natuurlijk belachelijk.
Wanneer het moedervarken niet zo genetisch gemanipuleerd zou zijn dat zij te veel
biggen krijgt, was er geen risico geweest van dooddrukken. En als zij niet standaard
een veel ruimere leefomgeving zou hebben, zou dit ook niet gebeuren. Verder zijn de
krappe stallen, die zouden worden opgelost met een ‘verruiming’ van 0,1 m2 per
varken natuurlijk belachelijk. Je kunt dan niet spreken over een verruiming. Varkens
hebben veel meer ruimte nodig om hun eigen gedrag te kunnen vertonen en een
prettig leven te hebben. En om elkaar de ruimte te kunnen geven, zodat zij niet door
ruimtegebrek elkaar bijten. Vreselijk is het ook dat varkens in ruimten verkeren waar
de luchtkwaliteit heel slecht is. Pijnlijke ogen en luchtwegen zijn het gevolg. Het is
niet moeilijk voor te stellen hoe pijnlijk het is om dag en nacht in de ammoniak-lucht
te zitten toch? De huidige normen zijn veel te hoog en moet naar beneden voor de
gezondheid van de varkens. Tenslotte is er nog het te vroeg spenen van de biggen.
Deze worden veel te vroeg weggehaald bij de moeder. Wanneer zij langer blijven,
bevordert dit het gedrag, welzijn en de gezondheid van de biggen. Daarnaast kun je
sowieso vraagtekens zetten bij de hele keten van steeds zwanger gemaakt worden,
dragen, bevallen en direct je biggen weer kwijtraken en daarna begint dit hele drama
weer opnieuw.

Ik kan maar niet begrijpen dat het leven van andere, ook op dezelfde planeet levende
wezens, amper iets waard is voor de minister. Wij delen deze planeet samen met
hen, en wij zijn niets meer of minder dan zij. Ook niet-menselijke dieren hebben recht
op een goed leven, zonder pijn, angst, stress en ellende. Probeert u zich eens in te
leven in hoe het leven van een varken is van geboorte tot dood, zou u dit een prettig
leven vinden? De sector laten bepalen wat dierwaardig is lijkt mij vooral dat dan de
economische belangen nog steeds boven het welzijn van het dier staan. Laten we nu
eens echte positieve veranderingen doorvoeren en echt een beter leven voor de
dieren regelen. Dat verdienen zij.



