Het is merkwaardig dat we niets hebben geleerd van alle narigheid die de afgelopen jaren zich op velerlei fronten
heeft gemanifesteerd. Van alle epidemieén onder de dieren die massaal in beperkte ruimten leven. De gekke
koeienziekte, Q koorts, de vogelgriep, tuberculose en dan de coronapandemie. Je zou denken dat ieder
weldenkend mens begrijpt dat je zo niet kunt boeren zo massaal in al die enorme fokkerijen.

En dan komt deze minister (sowieso incapabel) met een plan voor een nieuwe wet die aan alle kanten lek is. Hoie

het zou moeten:

e Varkens moeten vrij kunnen scharrelen, ze moeten hun biggetjes met ruimte kunnen krijgen.

e Kalfjes moeten bij hun moeder kunnen blijven en

e kippen moeten op een normale manier groot kunnen worden met ruimte om te scharrelen.
In dit wetsvoorstel ligt nauwelijks iets vast. En we kennen de boerenlobby van al die industriéle georganiseerde
boerenbedrijven zo onderhand wel. Die vinden voortduren mazen in de regelgeving en worden gesteund door
grote bedrijven in de voederindustrie.
Dus kom op zorg dat er echts iets goed op tafel komt waarbij stallen ruim genoeg zijn, varkens en alle andere
dieren in meer natuurlijke omstandigheden kunnen groeien. Zonder boeren geen eten is kletskoek. We hebben
behoefte aan verantwoorde voeding van dieren die fatsoenlijk opgroeien. Minder maar beter. En al die export
vergeet het maar. Zorg voor ons eigen land en een aardige voedselvoorziening met waardige omstandigheden

voor de dieren.



