
L.S. 

Nederland worstelt momenteel met een groot aantal problemen. Een van de 

onderliggende oorzaken van deze problemen is het in onze cultuur diep 

gewortelde en onuitroeibare Calvinisme. Daar zal ik nu niet verder op ingaan. 

 Twee van de vele problemen waar Nederland mee worstelt en die al decennia 

spelen zonder te worden opgelost, wil ik hier benoemen: 

1. Het woning tekort. Dit probleem speelt al sinds de tweede wereld 

oorlog, dus al tachtig (80) jaar !! Dit woningtekort wordt door 

bemoeienis van de politiek veelal alleen maar groter. 

2. Als een van de weinig landen in de wereld wordt in Nederland een, in 

mijn ogen merkwaardig, onderscheid gemaakt tussen ‘reguliere’ 

woningen en recreatie woningen, waarbij in recreatie woningen niet 

‘permanent’ mag worden gewoond. Ook dit probleem speelt al vele 

decennia en wordt door het groeiende woningtekort alleen maar groter. 

Nu komt de verantwoordelijk minister met een Algemene Maatregel van 

Bestuur op de proppen, die noch het probleem van het woning tekort oplost, 

noch het probleem van de permanente bewoning van recreatie woningen. 

Kort gezegd: De zoveelste toevoeging aan wet- en regelgeving die niets 

structureel oplost maar wel onze warboel aan inconsistente, fraudegevoelige, 

averechts werkende, ineffectieve construct van regels groter maakt en 

daarmee onze democratie verder ondermijnt en destabiliseert en ons 

vertrouwen in de politiek verder doet afnemen. 

Deze ongebreidelde regelzucht leidt uiteindelijk tot verdere onvrede en 

agressie tegen de politiek of tot verdere desinteresse met alle gevolgen van 

dien. 

Wat we als land nodig hebben is minder wet- en regelgeving en meer besluit- 

en slagvaardigheid. 

NB. Zeker is dat ik het geloof in de Nederlandse politiek al lang verloren heb. 

Veel succes toegewenst, 

FN 


