
Het is toch te zot voor woorden. Eerst moet er heel veel tijd en energie gestoken worden om het vak 
ckv te kunnen geven. Docenten moeten worden omgeschoold, kost heel veel tijd, energie en geld.
Vervolgens moet ook de lerarenopleiding daar veel tijd en energie in steken.
Dan blijkt het een ontzettend leuk vak te zijn, zinvol en een welkome aanvulling op het pakket wat de 
leerlingen binnen school al krijgen.
Nu loopt het vak ckv ontzettend goed, iedereen is ingewerkt, wordt ieder jaar weer verbeterd en dan 
ineens wordt dit zomaar afgebroken.
Waar zijn we in dit land mee bezig? Waarom moet er zo nodig veranderingen in het vakkenpakket 
gedaan worden?
Neem nou de 2e fase en de vernieuwde 2e fase, dit heeft toch ontzetten veel geld gekost? En waar 
komen we nu op uit? 
Juist het praktijkonderwijs is zo gek nog niet. De technische scholen hebben we nodig. Deze ll. 
kunnen niet de hele dag met de neus in de boeken.
En dan het afschaffen van het kunstvak? Dit is al jaren en jaren een prachtig mooi vak, waarbij  de l.l. 
hun creativiteit kwijt kunnen.
Waar moeten deze l.l. nu naar toe.
Ik ben diep geschokt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik vind het in en in treurig.
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