
Is het weer zover… wordt dit jaar 60… pfff, or should I say… count my blessings… (?)
Here we go again... waar valt wat te halen... ruimte creëren voor nuttige vakken, dan maar beknibbelen 
op kunst en cultuur. Utiliteitsgedachte weer 'on top'... beter rekenen: 1 en 1 is 2, beter Engels, do you 
mind... maar verder creatief leren denken, out of the box, no way.
In de jaren dertig in Duitsland begrepen ze het ook even niet. Kunst en cultuur is als eten en drinken, 
als ademen... in/uit, geeft energie, ruimte en lucht.
Ooit begrepen dat daar waar laarzen in de straat de dienst uitmaken, er geen lucht, geen ruimte is voor 
het divergente leren en leven… 
Be more creative dear minister, maar wellicht zal ze zeggen: it’s the economy, stupid… maar ja, hoe 
zit het dan met onze creatieve kennis en vaardigheden die daar aan ten grondslag liggen.
Ik ben boos.

Wie ben ik: Adri Schnater, docent CKV (o.a.) van het Lyceum De Grundel te Hengelo.
Ook les gegeven aan de academie voor beeldende kunst, de CAFA, in Beijing, China.
De Chinezen willen heel graag van ons leren… m.n. het creatief denken… waarom willen wij het nu 
op deze wijze weggooien? Je kunt toch op je vingers natellen dat je CKV op deze manier voor de 
wolven gooit… 


