Het afschaffen van het vak CKV, zal leiden tot nog meer algemene verloedering onder
jongeren. Het gros van de jongeren leest tegenwoordig geen boeken meer, heeft nog nooit het
filmhuis of theater van binnen gezien, en weet al helemaal niet wie Ramsey Nasr is.

Ik, 22 jaar, maak me hier zorgen om. Het vak CKV heeft voor mij persoonlijk heel veel
betekenis gehad, en mij gestimuleerd om een studie in de architectuur te gaan volgen.

Het is een doodzonde, om jongeren op deze kwetsbare leeftijd, waarop ze zo beinvloedbaar
zijn, van de al zo weinige culturele prikkels die ze krijgen te onthouden.

Dan is straks werkelijk het enige waar ze nog naar omkijken, hun mobieltje, en de tussenuren
worden het hoogtepunt van de schooldag.



