
Geachte minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker,

Het plan van afschaffen van het vak CKV is omgezet naar het niet verplicht maken. Ik zie dit echter als het 
zelfde. In plaats van het afschaffen maken jullie het dus niet verplicht en willen jullie er geen geld meer voor 
geven.  Dit komt dan toch op het zelfde neer? Als er geen geld is om het vak te geven, wordt het vanzelf niet 
meer gegeven. De scholen krijgen simpelweg geen kans om het vak dan nog te geven. Het vak moet gewoon 
verplicht worden. Ik ben voorstander voor het behoud van het vak CKV als verplicht vak voor alle 
leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Als dit vak niet financieel gesteund wordt vervalt het 
vanzelf, en dat is toch niet de bedoeling? CKV is het mooiste vak dat er is. En het gaat niet om ons, het gaat 
om de leerlingen die het vak misschien nooit gaan krijgen. Hoe moeten de kinderen anders iets leren over 
kunst en cultuur, of over de geschiedenis van de kust, cultuur, dans en theater? Het is een vrij en creatief vak. 
Dit maakt het vak ook nog eens leerzaam. 
We moeten toch kennis hebben van de Nederlandse cultuur? En verder, leerlingen gaan echt niet uit zich zelf 
naar het theater of naar naar een musea. Dit vak verplicht dat en roept ook interesses op. Dit zorgt er ook 
weer voor dat er meer geld uitgegeven wordt aan dit soort recreatie. Dit zorgt er dan vervolgens voor dat het 
geld weer rolt en dat is goed voor de economie. Verder, hoe kunnen wij van immigranten verwachten dat ze 
veel leren over de Nederlandse cultuur als we het zelf niet weten? We gaan het heus niet uit ons zelf doen 
hoor!
Ik hoop dat jullie nog even een tweede keer willen nadenken voordat jullie deze keuze maken. Het niet 
verplicht maken komt uiteindelijk op het zelfde neer als afschaffen! Bedenk dat goed!
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