Goedemiddag,

Ik ben tegen het verplichten van cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra.

- privacy:

Ten eerste alleen al om de privacy, want dat is zo'n wassen neus regel. Die beelden van onlangs met
die veeprikker kwamen ook in de media etc. Ondanks de privacy wet. Dus in hoeverre die privacy wet
ons daartegen gaat helpen beschermen dat vraag ik mij af....

- Veiligheid:

Ten tweede ben ik erop tegen omdat je continu bekeken wordt en daardoor niet op je gemak met de
dieren om kunt gaan. Dit heeft op bepaalde rassen (neem een Blonde of Limousin) zijn weerslag op
het gedrag van jezelf en op de dieren wat tot onveilige situaties kan leiden. Je wilt en moet je
aandacht bij die dieren hebben, maar als je steeds moet opletten met wat je doet voor de camera,
lukt dat niet omdat je niet scherp genoeg bent. En als ik vanwege de regels niet met een stok of iets
dergelijks (die ik alleen gebruik om een dier te sturen/leiden) bepaalde dieren niet mag laden/lossen
dan is mij dat ook prima, maar dan laad/lost de NVWA die dieren zelf maar. Ik wil mijn werk veilig
kunnen doen, en niet eindigen zoals Peter Uithol. Denk daar maar eens aan!!!!

- Interpretatie van het beeldmateriaal:

Ten derde is het zo dat je bijvoorbeeld een wuivende beweging met je hand zou maken, dit op beeld
geinterpreteerd kan worden als 'slaan'. Dat maakt ons werk onwerkbaar! We hebben verdorie al
zoveel regels/maatregelen/ cursussen en noem het maar op om te kunnen laten zien dat wij capabel
genoeg zijn om ons werk goed kunnen doen.

Die beelden worden ten eerste al bekeken door de NVWA die in praktijk al het verschil tussen een
kreupele koe en een koe dat op een klosje loopt, dus pijnloos. Dus laat staan dat ze dit op beeld
kunnen zien. De NVWA heeft het te druk, dus je krijgt beoordelaars die er nog minder verstand van
hebben die die beelden moeten bekijken en beoordelen. Dat maakt het al helemaal onwerkbaar!!!

Het gaat de sector de kop kosten als wij hierdoor kwetsbaar worden opgesteld want die beelden
gaan hoe dan ook uitlekken naar actiegroepen etc. En dat zijn mensen die niks te verliezen hebben
en tot alles toe in staat zijn. Ik zie het nog niet echt zitten dat mijn naam/gezicht openbaar komt en
dat ik opgezocht word bij huis, of onderweg wordt staande gehouden door zulk soort mensen. Je
kunt dan de politie wel bellen maar die pakken ze op of bekeuren ze en volgende keer doen ze het zo
weer. Zo werkt het nou eenmaal hier. Dat geeft mij geen prettig gevoel dat je in het ergste geval niet
eens fatsoenlijk meer over straat kunt! Let maar op want zover komt het wel als deze verplichting
doorgevoerd wordt!

Groet,

Hylke Emmink



