
Mijn zoon en kleinzoon zetten het werk voort wat ik gedurende mijn leven, net zoals zij nu 
doen, met hart en ziel heb gedaan. Wij zijn veemannen en vakmannen. We hebben 
jarenlange ervaring en weten hoe met vee om te gaan. Ik hoop dit jaar 86 jaar te worden en 
ga nog graag met mijn zoon mee de boer op.  

Als ik met hem mee zou gaan naar het verzamelcentrum voor nuka's (kalveren) dan zie ik 
een bijzonder moderne en goed functionerende voorziening, waar de kalveren in alle rust in 
strohokken kunnen liggen. Ik zie met eigen ogen en constateer met al mijn ervaring dat de 
huidige faciliteiten in de veehandel en het veetransport nog nooit zo goed zijn geweest als in 
de tegenwoordige tijd. En ik zie louter mensen aan het werk die weten wat ze doen. Er staat 
niemand aan de zijlijn die het beter zou kunnen, hoe groot de mond ook is! 

Ik constateer dat het handelsvee het nog nooit zo goed heeft gehad als in de tegenwoordige 
tijd. 

Het doet me groot verdriet dat de Nederlandse overheid een dusdanig groot wantrouwen 
tegenover onze sector heeft dat ze ertoe over wil gaan om verplicht permanent 
cameratoezicht in te voeren. 

Het doet me extra verdriet als ik zie hoeveel frustratie en stress dit oplevert bij de jonge, 
huidige generatie. Mijn kleinzoon wordt bitter van een overheid die vooral bezig is om de 
toekomst in het vak voor velen onmogelijk te maken. Niet alleen met cameratoezicht, maar 
met allerlei bepalingen, controles en straffen. Die verbittering is zeer begrijpelijk. Het gaat om 
zijn toekomst! Het doen me pijn om dit allemaal zo te moeten ervaren op mijn oude dag. Ik 
ben trots op het veehandelsvak, trots op de mensen die ervoor zorgen dat iedereen kan 
genieten van eten dat de rijkste en meest volwaardige voedingsstoffen bevat ter wereld: 
melk en vlees. Ik ben er trots op dat mijn zoon en kleinzoon dit belangrijke werk voortzetten. 

Overheid, als u wilt filmen in de vee- en vleessector, maak dan een documentaire die de 
samenleving leert hoe waardevol het werk is wat in deze branche gebeurt. Want dat is in 
deze tijd, waarin burgers zo mijlen ver verwijderd zijn geraakt van het agrarische leven van 
alledag, zo ongelooflijk nodig!  

Maar film geen mensen die simpelweg hun werk doen, waarbij er steeds sneaky 
meegekeken wordt om maar een klap uit te kunnen delen wanneer dat maar enigszins 
mogelijk is. Dit heeft er alle schijn van dat de overheid erop uit is, onze sector een nekslag of 
genadeklap te geven. Want die kant gaat het op als de overheid op deze voet verder gaat. 

Wetgever, wees oppassend! Behandel degene die u voedt met het respect en de waardering 
die hem toekomt. Hou de voedselvoorziening in dit land overeind. Wat het eigen land u biedt, 
zoek dat in den vreemde niet! Want in het buitenland kunt u niet filmen, maar daar gaat het 
op veel plaatsen heel anders. 

Tot slot, maar ik had hier ook mee kunnen beginnen, is het zo dat ik niet gefilmd wil worden 
door controlecamera's wanneer ik mijn zoon en kleinzoon bij sta in hun werk! Dit 
wetsvoorstel is buiten alle proporties en absurd!


