Reactie op het voorstel om de Drank- en Horecawet aan te passen.

Modernisering van de Drank en Horecawet is een must, dat is helder als je kijkt naar de
realiteit van alledag in de Nederlandse winkelstraten. Het verkopen van een kookboek of
goede olijfolie in een restaurant, een glas wijn bij de kapper en het glas champagne bij de
aanschaf van een trouwjurk, het komt op grote schaal voor. Het is een niet te negeren realiteit
en daarom is mijn stelling dat dergelijke mengvormen gewoon in de DHW een plek moeten
krijgen zodat ze niet meer illegaal zijn. Dat hiermee de gezondheid van Nederlanders in
gevaar komt is volgens mij zwaar overdreven, het gaat om kleine hoeveelheden alcohol
anders is het alleen maar een kostenpost voor de ondernemer. Trouwens, voor de verkoop
van een boek of fles olijfolie geldt dit al helemaal niet.

Ter illustratie een voorbeeld uit de praktijk.

Mevrouw en meneer Rossi hebben een ltaliaanse delicatessenwinkel in een dorp in de
randstad. Ze verkopen ingrediénten en kant en klare gerechten, daarnaast ook (dichte) flessen
wijn. Eigenlijk willen de Rossi’s een restaurantje maken van hun winkel maar dan moet eerst
een van hen beschikken over het diploma Sociale Hygiéne, een hele opgave als je de
Nederlandse taal niet zo goed machtig bent en je niet veel geld hebt om het examen in de
Italiaanse taal af te leggen. Na enkele mislukte pogingen en uiteindelijk toch maar het examen
in de moedertaal, lukt het mevrouw Rossi om het papiertje te halen en kunnen de Rossi’'s hun
plan om ook in hun pandje lekkere Italiaanse gerechten te serveren, gaan uitvoeren. Zij blij,
hun klanten blij. Want die kunnen nu kiezen: of zelf koken met de spulletjes die ze bij de
Rossi’s kopen, of lekker op de bank een afgehaalde pizza eten of gezellig verwend worden in
het restaurantje met een door meneer Rossi bereide en door mevrouw Rossi geserveerde
maaltijd. Te mooi om waar te zijn, blijkt als de Rossi’s hun plan, dat ook een verbouwing van
hun pandje met zich meebrengt, met de gemeente bespreken. Verbouwen vindt de gemeente
prima, een restaurantje beginnen ook. Maar het is kiezen of delen: maaltijden ter plekke
serveren is volgens de DHW niet te combineren met het verkopen van producten, open wijn
schenken mag maar dan kan je geen dichte flessen verkopen. Kortom de formule die de
Rossi’s voor ogen hadden, en die in Italié zeer gebruikelijk is, blijkt in Nederland illegaal en
strafbaar. Jammer voor de Rossi’s, jammer voor de klanten.

Mijn oproep: doe hier iets aan, help mensen zoals de Rossi’s en ga een Drank- en Horecawet
maken die modern is en die niet vernieuwende ondernemers dwarszit maar de echte
problemen aanpakt. Het verkopen van een fles wijn uit een zaak zoals die van de Rossi’s is,
als het gaat om gezondheid van mensen absoluut minder schadelijk dan het in de supermarkt
verkopen van wijn en bier voor een bodemprijs. Dat dat het echte probleem is wordt wel
aangetoond doordat er voor de supermarkt in mijn straat om 8 uur al een rijtje staat van
mensen uit de nachtopvang in de buurt, klaar om voor 49 cent per blik van een halve liter een
nieuwe dosis bier in te slaan.



