
Ik heb kennisgenomen van het 
wetsvoorstel. Het is het 
zoveelste overheidsoptreden 
waarbij op basis van aannames 
en veronderstellingen wordt 
geregeerd. In hoeveel gevallen 
is  tot op heden bekend 
geworden dat sprake is van 
strafbare feiten waartegen dit 
wetsvoorstel opkomt?

Als geboren Nederlander met 
ouders afkomstig uit een ander 
land, is dit het zoveelste bericht 
waaruit blijkt dat ik kennelijk niet 
tot een volwaardige burger 
wordt gerekend. Ik en mijn 
omgeving hebben de afgelopen 
jaren keihard ons best gedaan 
om iets moois neer te zetten in 
dit prachtige land. We hebben 
het hoogst haalbare onderwijs 
genoten, mooie plekken op de 
arbeidsmarkt kunnen invullen en 
succesvolle ondernemingen 
opgezet. De afgelopen 20 jaar 
voelt alsof we steeds een stukje 
van ons “ik” zijn aan het 
verliezen zijn door ofwel 
uitingen jegens de groep waar 
we toebehoren (die elk 
mogelijke nuance ontbreekt) 
ofwel maatregelen die genomen 
worden om ons te 
“beschermen” (die wel over ons 
gaan maar niet met ons worden 
besproken). Het gaat 
mondjesmaat, maar elke 
druppel is er een. Ik heb dat zelf 
aan den lijven ondervonden. Na 
9/11 is het discours veranderd. 
Een constant vijandbeeld van de 
islam en/of Marokkanen werd de 
wereld in geslingerd.  Zonder 
enige nuance. Alsof het hier om 
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een homogene groep gaat. Ook 
dit wetsvoorstel getuigt van 
weinig vertrouwen en lijkt meer 
een schot hagel met de hoop 
dat iets van effect wordt bereikt. 
Ik geef jullie een tip. Als je 
ervoor wilt zorgen dat de 
mensen in dit land met je 
meekomen zorg er dan voor dat 
ze ook als volwaardig burger 
worden gezien. Accepteer dat er 
verschillen zijn tussen gebruiken 
van mensen en de manier 
waarop ze in dit leven staan. 
Laat merken dat je ze met 
vertrouwen tegemoet komt en 
niet zodra er iemand op hen lijkt 
iets verkeerds doet ze over een 
kam te scheren. Dat is namelijk 
echt niet de weg vooruit. Dit 
gevoel wat ik beschrijf is bij veel 
mensen met een bi-culturele 
achtergrond het grootste gevoel 
van onrechtvaardigheid dat ze 
ervaren. Dit wetsvoorstel is voor 
ons een zoveelste blijk van “zie 
je wel” “ze willen ons niet”. Maar 
wees niet bang, wij zijn niet de 
ja knikkers die onze ouders zijn 
geweest, omdat ze de taal niet 
machtig waren en de sociale en 
maatschappelijke structuur van 
Nederland niet kennen. Wij zijn 
anders. We weten wat 
onrechtvaardigheid is, omdat 
we dat op elk mogelijk 
detailniveau hebben 
meegemaakt en we zullen die 
onrechtvaardigheid op grond 
van de tools die de rechtsstaat 
ons biedt bestrijden. Ik maak bij 
deze dan ook bezwaar tegen dit 
wetsvoorstel omdat deze 
rechtstreeks ingaat tegen 



grondwettelijke bepalingen, 
waarbij eenieder vrij is om zijn 
gedachten en mening te 
verkondigen. Ook als deze 
haaks staat op de mening van 
een meerderheidsgroep. Begrijp 
mij niet verkeerd, alle vormen 
van geweld en haat moet 
aangepakt worden. Echter, 
daarin is al voorzien in het 
strafrecht, waarbij eenieder die 
deze vormen van 
geweldsverheerlijking aanprijst 
kan worden aangepakt. Dit 
wetsvoorstel is toegespitst op 
een specifiek deel van de 
samenleving, namelijk 
islamitische burgers die hun 
kinderen willen onderwijzen 
over wat dit prachtige geloof te 
bieden heeft. Dat is dusdanig 
gericht op deze 
minderheidsgroep, waardoor er 
sprake is van (indirecte) 
discriminatie. Ik besef me dat 
het wetsvoorstel ruimer is 
opgezet, maar gelet op de 
aanleiding ( breed uitgemeten in 
de tweede kamer) weet 
iedereen dat dit gaat over de 
weekendscholen binnen de 
islamitische gemeenschap. Ik 
verzoek u dan ook met klem om 
dit voorstel niet door te zetten, 
maar gebruik te maken van 
wettelijke tools die de overheid 
via het strafrecht reeds heeft 
wanneer sprake is van haat en 
of geweldsverheerlijking. 


