Ik ben geschrokken van dit wetsvoorstel. De seculiere partijen beklemtonen sinds jaar en
dag de scheiding van kerk en staat. Dit wetsvoorstel druist daar 100% tegenin. Meerdere
prominente grondrechten worden er ernstig door aangetast (de vrijheid van meningsuiting,
de vrijheid van levensovertuiging, de vrijheid van onderwijs). Tot die vrijheid behoort ook het
overdragen van christelijke normen en waarden aan onze kinderen. Of is het recht van
overdracht van waarden en normen alleen toegestaan voor zover deze passen binnen het
seculiere denkklimaat? Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876) heeft terecht opgemerkt
dat de godsdienstloze staat alleen eerbiediging voor zijn eigen voorschriften en wetten
verlangt. En elke andere opvatting die niet voor die 'afgod' buigt, wordt verbannen. Er wordt
een vrijheid gepropageerd die uitloopt op despotisme door de meerderheid.



