
Moskee As-Soennah is een onmisbare plek voor onze gemeenschap, waar jong en oud 
samenkomen om kennis op te doen en zich te ontwikkelen. De lessen en activiteiten die hier 
worden georganiseerd, helpen ons om ons geloof beter te begrijpen en toe te passen in ons 
dagelijks leven. De moskee is een veilige en fijne omgeving waar we niet alleen leren over 
ons geloof, maar ook belangrijke waarden meekrijgen, zoals respect, saamhorigheid en 
verantwoordelijkheid. 

Voor jongeren is het een bijzondere plek waar ze zich kunnen verdiepen in hun geloof en 
tegelijkertijd sterker in het leven leren staan. Het is een plek waar we samenkomen, elkaar 
inspireren en groeien, niet alleen in spiritueel opzicht, maar ook als mens. 

Ons geloof speelt een centrale rol in ons leven; het geeft ons kracht, richting en hoop. Moskee 
As-Soennah ondersteunt ons daarin en biedt een plek van rust, verbinding en ontwikkeling. 
Het is een bron van inspiratie en een belangrijke steunpilaar voor onze gemeenschap. 

 


