
Wij voelen ons als christenen bedreigd door dit wetsvoorstel. 

Niet omdat we iets te verbergen hebben, in tegendeel. 

Onze erediensten zijn openbaar toegankelijk voor iedereen en we roepen iedereen hartelijk op de 
diensten bij te wonen. 

We roepen niet op tot haat, geweld of discriminatie. 

Ook houden we ons niet afzijdig van de samenleving. 

Als burgers van deze wereld, zoeken we het goede voor elkaar en onze medemens. 

We hebben onze naasten lief als onszelf. 

Boven alles hebben we God lief. 

Daarom willen we leven naar Zijn Woord, de Bijbel. 

Ook als dat tegen de huidige maatschappelijke opvattingen ingaat. 

Vanuit diezelfde Bijbel geven we ook onze kinderen onderwijs. 

Dat doen we op onze scholen, thuis en in de kerk. 

Onderwijs in de kerk wordt gegeven via de zondagscholen en catechisaties. 

De overheid hoort daar niet thuis als toezichthouder. 

Toezicht door de overheid kan leiden tot invloed van de staat op dat kerkelijk onderwijs en het 
verbieden van bepaalde opvattingen die fundamenteel zijn voor het leven als christen. 

Daar zitten onze bezwaren. We verzoeken u daarom het wetsvoorstel niet verder te behandelen. 

 


