
Garderen, 31 december 2024 
 
Aan de staatssecretaris van Funderend Onderwijs en Emancipatie,  
mevrouw Mariëlle Paul 
 
Betreft: reactie op Wet Toezicht Informeel Onderwijs  
 
Hooggeachte mevrouw Paul,  
 
Graag maak ik gebruik van de uitnodiging om te reageren op het Wetsvoorstel Toezicht Informeel 
Onderwijs, omdat het mij erg grote zorgen geeft. Graag zou ik het proberen u uit te leggen: 
 
Eén van de kernwaarden van onze geloofsleer is dat vanuit Gods Wet, de Bijbel, bepaald gedrag 
goed is en wordt geboden en ander gedrag juist niet goed is en wordt verboden. 
Niet wij als mensen, bepalen wat goed of niet goed is, maar: God de Heere, onze Schepper, 
Onderhouder en Regeerder, Die alles bestuurt en regeert naar Zijn heilige wil. Daarom heeft Hij juist 
recht op ons aller leven.  
Hij heeft ons in Zijn woord, de Bijbel, ook Zijn Heilige Wet gegeven als een richtsnoer/ regel om naar 
te leven. Om tot Zijn eer te leven. 
Zijn Heilige Wet, vinden we in de Tien Geboden in Exodus 20. 
De Heere Jezus, Gods Zoon, geeft Zelf een samenvatting van deze Wet in Mattheus 22, waar Hij 
zegt: “Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw het en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelven.” 
Dit is de grote kern van Gods Wet: liefde tot God en tot onze naasten. 
Het is geen aanzet tot haat, maar juist tot liefde! 
Deze Wet is geen bedreiging voor de samenleving, maar juist zo'n grote bescherming tegen de zonde 
en al het kwaad. 
 
God eist van ons allemaal dat wij ons tot Hem bekeren. Die eer komt Hem alleen toe en Hij roept het 
ons allemaal toe om juist voor eeuwig behouden te worden! 
Dit kunt u bijvoorbeeld lezen in Ezechiël 18 vers 21, 23, 27. 
Hij belooft juist Zijn zegen als wij naar Zijn wil en Wet leven. 
 
Wij allemaal zullen een keer sterven en zullen dan een Heilig, Rechtvaardig God ontmoeten, Die alles 
van ons weet en ziet, 2 Korinthe 5:10. 
Zijn u, ik en wij dan bereid om God te ontmoeten, om van alles wat we gedacht, gezegd en gedaan 
hebben rekenschap af te leggen? 
En nu kunnen we in het onderwijs vanuit Gods Woord horen hoe zondig we zijn tegen God en zo 
verloren, en dat wij daarom moeten sterven en de eeuwige straf in de hel verdiend hebben, maar ook 
juist hoe God ons door Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die Hij naar deze aarde heeft gezonden en Zelf 
gewillig wilde komen, om te lijden en te sterven voor al de zonden van Zijn volk, Die Hij verlost heeft 
en nog zal verlossen van de zonden en van de eeuwige straf. 
En deze leer op grond van Zijn Woord en Wet, deze wonderlijke boodschap mogen en kunnen we 
gelukkig juist nog horen, thuis, in de kerk, op school, op de catechisatie, op de zondagsschool en op 
de jeugdverenigingen. 
En dit onderwijs moet juist in liefde gebeuren, wetende dat wij zelf ook zondaren zijn en ons nooit 
boven wie dan ook zullen kunnen verheffen of op iemand neer te zien.  
Maar het christelijk geloof leert ons om door ootmoedigheid de ander uitnemender te achten dan 
onszelf, Filippenzen 2: 3. 
Zo wordt het ook aan onze kinderen en jongeren uitgelegd.  
En daarom is ook iedereen juist van harte welkom, ook in de kerk, om ook te komen luisteren en we 
hopen van harte en bidden, en proberen het geen dag te vergeten, dat de Heere ons allemaal, ook 
ons hele land en volk tot Hem zou willen bekeren, om naar Zijn Woord, tot Zijn eer te mogen leren 
leven en tot heil van al onze naasten, en om na ons sterven bij Hem in de hemel eeuwig te mogen 
leven. 
 
En daarom kan onze geloofsleer geen bedreiging vormen voor onze samenleving, maar juist tot 
behoud! Het is daarom niet nodig deze wet in te stellen. Maar hoop van harte en bid of de Heere het u 
wil schenken om van deze wet af te zien. 



 
Van harte de onmisbare zegen van de Heere voor u en allen die over ons land regeren toegewenst en 
gebeden! 
 
Hoogachtend en met hartelijke groet, 
 
inwoner uit Garderen,  
Gelderland 
 


