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Goede en gezegende leven gewenst voor wie die dit lezen.

Ik ben Marko Zwier een man 34 jaar uit Borne in Twente in Overijssel.

Ik vind dat dat de SILA-regeling voor kerken moet blijven. Ik leg u dat hier onder zo goed als
mogelijk verder uit. Van persoonlijke ervaring.

Kerken met zijn christelijke leden zijn goed voor de wereld. Ze brengen onmisbare waardevolle
bijdrage aan de samenleving. De overheid zou dan ook de faciliteit moeten blijven bieden om hun
ledenadministratie op orde te blijven houden. Mensen zoals ouderen en lichamelijke en verstandelijk
beperkten worden het dupe wanneer ze het contact met de kerk verliezen. Wanneer ze naar een tehuis
of instelling gaan en de familie de verhuizing niet doorgeeft. Mensen die minder of niet meer naar de
kerk gaan kunnen nog worden bereikt met bijvoorbeeld een kerk blad en zo worden ze niet helemaal
uit het oog verloren.

Als mensen verhuizen blijft de post op het oude adres komen en kan vervelend zijn voor de nieuwe
bewoner en kost de kerk geld. Misschien wordt hij lid dat zou dan weer mooi zijn. Mensen die niks
meer met de kerk te maken wil hebben kunnen zich uit schrijven uit de kerk ledenadministratie. De
kerk kan als iemand niet meer komt ook contact met hem zoeken en kijken of er wat aan de hand met
die gene is. Want misschien gaat het helemaal niet goed met iemand. Maar dan moet de kerk wel
weten waar hij woont als ze die gene willen helpen. Die hulp van de kerk kan onder andere de
overheid en gemeente en het ziekenfonds heel veel geld besparen omdat ze dan mogelijk geen
psychische en medische hulp nodig hebben.

De kerk doet aan en steunt zendingswerk in binnenland (Nederland) en buitenland. Ze helpen mensen
zoals onder andere met: onderwijs geven, armoede bestrijding, psychische en geestelijke hulp bieden,
daklozen verzorgen, vluchtelingen helpen, voedsel uitdelen, lichamelijke medische problemen
bestrijden. Met grote en kleine zendingswerken. Er zijn mensen die hun leven op zij zetten en/of
wagen voor een ander

De kerk heeft mijn leven van de dood gered. Want ik kom in de hemel. Maar ook door
bevrijdingspastoraat met gesprekken en gebed mij uit de diepe ellendige put gehaald en dat ik geen
zelfmoord meer wil plegen. Het gaat zoveel beter met mij. Want Jezus heeft mij zo geholpen na wat ik
niet kon ook geen dokter of psychotherapeut of psycholoog maar ook geen enkel medicijn kon mij zo
goed helpen. De Heer helpt mij om anderen te helpen met o.a. vrijwilligerswerk en gewoon tussen de
dagelijkse bezigheden door iets voor iemand doen. Hij lijdt mij de weg waar ik heen moet. Ik doe ook
meer geld naar goede doelen ook die in Nederland zitten en helpt. God De Vader heeft een roeping
voor mij en die wordt steeds duidelijker voor mij wat hij wil. En ik weet dat het te goede komt voor
anderen ook Nederlanders. Maar zonder de kerk was dit niet gebeurd. Ik liep na dat het jongerenkoor
ophield te bestaan weg van God zonder dat ik het wist. Ik was op de verkeerde weg. Maar door nog
een beetje contact met de kerk ook na dat ik verhuisd was hield dat mijn geloof nog iets in stand. Tot
dat ik een ander kerk tegen kwam. En die oude en nicuwe kerk samen heeft mijn leven gered. Ik ben
lid van beide kerken en dat vind ik erg fijn.

Het kerk gebouw wordt onder andere ingezet voor gebruik: kerkdienst samenkomsten wat vreugde
bied aan de mensen, sociale bijeenkomsten, Verenigingen, kerstmarkten, feestjes, onderwijs,

Jeugd bij een komsten wat ze van de straat en criminaliteit weg houden, Bevrijdingspastoraat,
onderdak, Als ze open zijn gewoon even naar toe voor een bezinning/gebed wanneer je het nodig hebt,
optredens met muziek en zang, (nood)opvang. Onderdak, En nog wel meer. Maar als er minder leden
zijn of de leden niet bereikt kunnen worden of wanneer ze verhuisd zijn en (per ongeluk) vergeten de
verhuizing aan de kerk door te geven (wat bij mij gebeurde) Dan komt er ook minder geld binnen en
kan een kerk op houden te bestaan. De maatschappelijke functie verdwijnt.



Laat AUB de SILA regeling voor kerken bestaan. Heroverweeg dit AUB. Ik dank u voor het lezen en
mogelijke heroverweging.

Met Vriendelijke groeten Marko Zwier.



