Het intrekken van de Zondagswet is een triest gevolg van dat wij als Nederlanders steeds minder met
God en Zijn geboden te maken willen hebben.

Maar Gods geboden zijn tot Gods eer en heilzaam voor alle mensen.

We hebben 6 dagen gekregen om te werken en een dag om Hem te erkennen dat Hij God is.

Het is voor alle mensen een Zegen om 1 dag per week niet behoeven te werken, laten we dat vooral zo
houden.

En deze dag gebruiken tot Zijn eer.



