
Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om een reactie te geven op het voorstel om de 

Zondagswet in te trekken. Ik ben geen voorstander van dit voorstel. Daar zijn diverse redenen voor. 

Mijn belangrijkste argument daarbij is het behoud van het speciale karakter van de zondag,  

namelijk om God te dienen, om de kerkdiensten te bezoeken, om het heilzame rustmoment voor 

iedereen. De zondag als rustdag is een instelling van God. Deze rustdag naast de andere zes dagen in 

de week, is er al vanaf de schepping van de aarde. Deze rustdag is niet door mensen bedacht…!  Voor 

Christenen is deze rustdag al bijna twintig eeuwen lang de zondag, als de opstandingsdag van Jezus. 

Dat wordt wereldwijd in kerken herdacht en gevierd. 

Hierna wijs ik graag nog op de volgende elementen. 

Ik ben blij met de keuze van het kabinet om te streven naar een participatiesamenleving. 

Naastenliefde, zorg voor elkaar, solidariteit met hen die het moeilijk hebben zijn daarbij belangrijke 

waarden. 

Deze waarden zijn voortgekomen uit de joods-christelijke traditie zoals we die in Nederland 

hebben, die door de eeuwen heen onze samenleving hebben gestempeld en gevormd. 

Het is duidelijk dat steeds meer vluchtelingen met een andere achtergrond ons land bevolken.  

Dit betekent wel dat er sprake moet zijn van inburgering en integratie. Juist in zo’n periode is het 

voor ons land van belang om vanuit een eigen vaste waardenpatroon te leven en te werken. 

In de sterk individualistische samenleving is het van belang om de participatie vorm te geven 

vanuit die vaste waarden en normen. De zondag is daarbij vanouds een belangrijk rustpunt, een dag 

waarin het gewone werk mag neergelegd worden.  

Voor vele honderdduizenden Nederlanders is het gebruikelijk om op zondag de kerkdiensten te 

bezoeken. De Zondagswet zorgt ervoor dat in ieder geval een belangrijk deel van de dag in de 

omgeving van vele kerkdiensten betrekkelijke rust heerst. Dat willen we graag zo houden. Niet om 

anderen te beknotten, maar om elkaar de rust te gunnen, die we als een geschenk hebben gekregen. 

Door de Zondagswet in te trekken wordt een belangrijk gezamenlijk ervaren dag van rust onder 

druk gezet. Dat is niet goed voor mensen. Laten we dat voorkomen en de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen voor gezamenlijke rustmomenten.

Door de Zondagswet in te trekken worden mensen die om principiële redenen de zondag in ere 

willen houden, beperkt in hun mogelijkheden en mogelijk zelfs uitgesloten van deelname aan de 

arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor jongeren en voor mensen die bijvoorbeeld door reorganisatie 

of bij sluiting van bedrijven voor het eerst of opnieuw een geschikte plek zoeken op de arbeidsmarkt. 

Ook voor (kleine) zelfstandigen kan het intrekken van de Zondagswet funest zijn voor het 

voortbestaan van hun bedrijf. Het tot stand komen van een participatiesamenleving wordt daardoor 

alleen maar verder tegengegaan. 

 

Ik hoop dat minister Plasterk tot een heroverweging komt van zijn plannen om de Zondagswet in te 

trekken. Ik verwijs ook naar de contacten die minister Steur inmiddels heeft gelegd met diverse 

kerkverbanden. Daarbij heeft hij aangegeven, dat hij als minister mede verantwoordelijk is voor de 

erediensten. Het is daarom van belang om de uitkomsten van de internetconsultatie met name te 

delen met de minister van Veiligheid en Justitie, die ook minister van Eredienst is. 
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