
Maandag, 9 mei 2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij  wil ik graag bekend maken dat ik tegen het voorstel tot afschaffing Zondagswet ben.
Enkele uitgangspunten zijn daarbij voor mij van belang. Deze wil ik hieronder kenbaar 
maken:

• Principieel: de Rustdag is door God ingesteld, op zondag herdenk ik en met mij zeer veel  

christenen al 2.000 jaar wereldwijd de opstanding van de Heere Jezus. Het is waardevol om 

dit in alle rust en ruimte te blijven doen in Nederland. Wanneer er per gemeente eigen beleid 

gemaakt mag gaan worden, zullen de christenen in Nederland zich bij elke gemeente 

opnieuw moeten verantwoorden waarom deze rustdag voor hen belangrijk is. Dit is niet 

wenselijk.

• Sociaal: een gemeenschappelijk rustpunt is waardevol en nodig om familie- en andere 

sociale verbanden te onderhouden. Wanneer dit gemeenschappelijke rustpunt wegvalt zal dit 

ook consequenties hebben voor de werkdrukbeleving van mensen. In je beleving dien je dan 

24/7 beschikbaar te zijn. 

• Economisch: een rustdag heeft geen negatieve gevolgen voor de economie of 

werkgelegenheid, geld kan maar eenmaal worden uitgegeven. Bovendien is het beter voor 

kleinere ondernemers en winkeliers, zodoende zorgt het voor meer diversiteit. Volgens het 

CPB kost het op termijn helemaal geen werkgelegenheid.

Met vriendelijke groet,

Erlinde Smit-van Ingen
Pr. Bernhardweg 13
3628 BM  KOCKENGEN


