Enkele dingen uit het leven van Joseph Charles Philpot

Joseph Charles Philpot werd op 13 september 1802 te Ripple (in het
graafschap Kent) in Engeland geboren. Al in zijn prille jeugd wordt duidelijk dat
hij een intelligente jongen is, zodat zijn vader hem al vroeg de eerste
beginselen van de Latijnse en Griekse taal bijbrengt.

Op jonge leeftijd wordt hij ernstig ziek; hij krijgt longtering, waarvan hij, tegen
ieders verwachting in, weer mag herstellen. Enige tijd later krijgt hij ook een
bronchiale aandoening. Van beide kwalen ondervindt hij zijn levenslang de
gevolgen; gedurende zijn gehele pelgrimstocht zijn ze een zwaar kruis voor
hem.

Op verzoek van Joseph Parry preekt hij daarna vijf zondagen te Arlington. In
deze tijd gaat zijn vriend Tiptaft over tot de Bijzondere Baptisten. Philpot is
ervan overtuigd dat onder deze Baptisten de kerk Gods zich het zuiverst
openbaart. Na weer veel innerlijke strijd en worsteling wordt hij door John
Warburton door onderdompeling gedoopt (in de herfst van 1835, op 13
september). Warburton schrijft daarover in een brief aan William Gadsby:
‘Vorige week ging ik naar Arlington, waar ik de heer Philpot doopte; en ik twijfel
niet, of de Heere was daar tegenwoordig. Hoe meer ik van hem weet, hoe
meer vereniging ik met hem gevoel.” En Philpot zelf getuigt ervan: ‘Ik had het
voorrecht de dierbare Heere te volgen door het doopwater. Nimmer tevoren
had ik zulk een gevoelig besef van mijn onwaardigheid dan op die dag. Het
behaagde Hem mij ervoor te behoeden dat ik ook maar de minste kouvatte, en
mij meer vrijmoedigheid te geven om in Zijn watergraf af te dalen dan ik had
durven verwachten met het oog op mijn lichamelijke en geestelijke
beproevingen en oefeningen. De heer Warburton doopte mij op plechtige
wijze, met zalving en toegenegenheid.’



