
Reactie op het voornemen de Zondagswet in te trekken

Na lezing van de wettekst zijn we van mening dat het beter is de Zondagswet te handhaven, om de 
volgende redenen:

1. Veel elementen in de Zondagswet zijn gebaseerd op het vierde gebod van de Wet des Heeren: 
‘Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt’.  De bedoeling van Gods inzetting is dat we op deze dag 
zullen rusten van ons werk en Hem zullen eren (o.a. in de kerkdiensten). De Zondagswet maakt het 
voor ons mogelijk om de dag des Heeren, waarin we de opstanding van Christus gedenken, te 
onderhouden. 

2. De wet is in 1953 opgesteld om te regelen dat de zondagsrust wordt gewaarborgd en dat we 
ongestoord kerkdiensten kunnen houden. Daartoe dient bijv. artikel 3, dat het verboden is op 
Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter 
hoorbaar is en artikel 6, dat het verboden is op Zondag zonder genoegzame reden de openbare rust 
door arbeid in beroep of bedrijf te verstoren. Van afschaffing zou het signaal uitgaan dat we geen 
rekening meer hoeven te houden met hen die hechten aan de zondagsrust en dat iedereen maar zijn 
gang kan gaan.

3. Een gezamenlijke dag van rust op de Zondag is nuttig en heilzaam voor iedereen, om tijd en 
aandacht voor elkaar te hebben en het in onze drukke maatschappij vol te kunnen houden. De Heere 
zegt ons in Zijn Woord: ‘de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat’. (Markus 
2:27)

4. Het niet onderhouden van de Zondag als rustdag leidt tot steeds meer economische problemen, 
wat nu al merkbaar wordt in plaatsen waar men een koopzondag heeft ingevoerd. Vooral kleinere 
winkels hebben het moeilijk gekregen en steeds meer zaken (niet alleen kleine!) moeten gaan 
sluiten. Dit is de prijs die we moeten betalen voor het verlaten van Gods geboden. Andersom: 
‘Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt 
de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet zal opendoen de vensteren des hemels, en u zegen 
afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.’ (Maleachi 3:10)

Wij wensen u als regering van harte Gods zegen en wijsheid toe bij het nemen van een beslissing die 
God de eer geeft en het volk ten goede komt.  


