
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het doet me pijn te horen dat de minister met een wetsvoorstel is gekomen om de 
Zondagswet in te trekken. De eerste dag van de week, Gods dag, wordt daarmee 
vrijgegeven om als een gewone dag gebruikt te worden voor allerhande sport en 
spel. Dat zal in de praktijk neerkomen op een steeds verdergaande ontheiliging van 
de zondag. 
 
God schiep één dag als rustdag, aan Hem gewijd. Onder de eerste christenen is dit 
(als herdenking van de opstanding van Christus), de laatste dag geworden. Zes 
dagen lang per week mogen we van de Heere gebruiken om onze eigen 
werkzaamheden te vervullen, één dag heeft Hij voor Zichzelf afgezonderd, om Hem 
te dienen. Daar heeft Hij ook Zijn zegen op beloofd, lees maar in Jesaja 56:2. 
Anderzijds heeft Hij Zijn ongenoegen uitgesproken over degenen die Zijn dag 
ontheiligen, zie Jesaja 58:13. 
 
Naast het feit dat Gods dag ontheiligd wordt en steeds meer gezien zal worden als 
een normale werkdag, heb ik problemen met het feit dat de nationale rustdag 
hiermee in rap tempo aan het verdwijnen is. Waar eerst al de winkels op zondag 
open mochten gaan, verdwijnt nu de officiële status van de Zondag als aparte dag. Ik 
vrees dat onze economie steeds meer verzeilt raakt in een cyclus van 24 uur per dag 
en 7 dagen in de week. 
 
Door zo’n economie verslechtert de concurrentiepositie van hen die hier niet in mee 
gaan en hun winkels en bedrijven op de zondag gesloten houden. Om het hoofd 
boven water te houden en te blijven concurreren, dienen vooral winkeliers in de 
toekomst de hele week door te werken, of ze willen of niet. Dat is voor grote 
bedrijven geen probleem, maar ik ben bang dat de kleine winkelier dat niet op zal 
kunnen brengen. Zo draagt deze wet bij aan het verdwijnen van de kleine 
middenstander. 
 
Verder zal deze wet zeer nadelig zijn voor allen die uit principe niet op zondag willen 
werken. Immers, als de zondag een normale werkdag wordt, zullen zij die om 
principiële redenen niet willen werken op zondag moeilijker aan werk komen. Ook 
zullen zij die op zondag niet willen werken moeilijker voor zichzelf een bedrijf kunnen 
starten, zeker als dit een winkel is, aangezien in verschillende winkelcentra 
ondernemers gedwongen worden om zondags hun deuren te openen. 
 
Ook verdwijnt met het intrekken van de Zondagswet het moment in de week waarop 
onze bevolking stilstaat en de mogelijkheid heeft tot zichzelf in te keren, zich af te 
vragen wat het de afgelopen week heeft gedaan en de komende week wil gaan 
doen. Dit gezamenlijke bezinningsmoment zal verdwijnen als de zondag een dag 
wordt als alle andere dagen. 
 
 
Ik vraag me af waarom. 
 

Waarom moet Gods wet iedere paar jaar weer geweld aangedaan worden? (Denk 
aan de legalisering van de moord op 30000 kinderen per jaar, denk aan de legale 
zelfmoorden ieder jaar, denk aan de vergemakkelijkte scheidingsprocedures, denk 



aan de legalisatie van prostitutie, denk aan de openstelling van het homohuwelijk, 
denk aan al die dingen die het rijk van de duivel en de menselijke gemaks- en 
genotszin vergroten en bevredigen. Denk aan al die dingen die tegen Gods koninkrijk 
ingaan, waar nu ook de afschaffing van de wet tot bescherming van de zondag wordt 
bijgevoegd.) 
 

Waarom moeten christenen steeds meer tot een soort tweederangsburgers worden 
gemaakt? (Denk aan het verbieden van openlijke geloofsuitingen in scholen en 
kantoren, denk aan het stelselmatige wegwerken van ‘weigerambtenaren’, waar nu 
ook het verslechteren van de arbeids- en concurrentiepositie van de werkende 
christen bij komen.) 
 

Waarom moet deze kruistocht tegen onze christelijke wortels zelfs ten koste gaan 
van de algemene belangen? (Denk aan al de nadelige gevolgen die het niet luisteren 
naar Gods wet en wil hebben meegebracht: De vrouwen die kampen met problemen 
na abortus, de kinderen die lijden onder scheidingen, de vrouwen die misbruikt 
worden, de jongeren die een verkeerd beeld van seksualiteit en samenleven krijgen, 
denk aan de samenleving die haar dag van bezinning dreigt kwijt te raken en verder 
zakt in hedonisme en oppervlakkigheid.) 
 

Daarom roep ik u, minister Plasterk, op om uw plannen om de Zondagswet in te 
trekken, te staken. 
Ook u, minister-president Rutte, roep ik op, om uzelf ervoor in te spannen dat de 
Zondagswet niet onder uw bewind zal sneuvelen. 
Verder roep ik alle Eerste- en Tweede Kamerleden op om tegen te stemmen, tegen 
de intrekking van de Zondagswet. 
 
Denk eraan, dat God is, en een Beloner is van degenen die Hem zoeken, die Zijn 
wetten gehoorzamen, en dat er ook in het houden van die geboden al een groot loon 
is. Maar bedenk ook, minister, minister-president en kamerleden, dat Hij geen goed 
woord en geen gunstig oog over heeft voor hen die Zijn geboden verwerpen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouderak 
 


