Voorgenomen intrekking Zondagswet

Nederland is van ouds een Christelijke natie. Dat kwam tot uitdrukking in het private en publieke
leven. De Overheid richtte zich over het algemeen naar Gods Wet. Veel wetgeving in ons land was
dan ook afgestemd op of afgeleid van de heilige Wet des Heeren. Het heiligen van de Zondag als de
Dag des Heeren (naar het vierde gebod van de Wet der Tien Geboden) was uitgangspunt. Daar was
onze samenleving op ingericht.

Anno Domini 2016 is er veel veranderd. Veel van wat herinnert aan de Joods-Christelijke wortels van
ons volk is reeds afgebroken en wordt steeds verder afgebroken. Systematisch en welbewust.
Mogelijk geen meerderheid, maar toch wel een aanzienlijk volksdeel hecht veel waarde aan het
houden van Gods geboden. Dit vanuit een diepe overtuiging dat dit is naar Gods wil en strekt tot ’s
mensen welzijn.

De voorgenomen intrekking van de Zondagswet, die nog een zeker kader biedt ter beteugeling van
Zondagsontheiliging, lijkt geen ander doel te hebben dan het "opruimen" van datgene wat herinnert
aan en afgeleid is van onze Christelijke wortels. In een tijd, waarin christenvervolging in veel landen
brute of barbaarse vormen aanneemt en veel levens kost, moesten regering en parlement juist een dam
opwerpen tegen christenvervolging (ver weg en dichtbij). Want laten we eerlijk zijn. Is de afschaffing
van de Zondagswet daar niet een duidelijk symptoom van? Niemand kan toch beweren dat de
gemiddelde Nederlander gebukt gaat onder de bepalingen van de Zondagswet? Waarom dan deze
hetze?

Het moge regering en parlement duidelijk zijn dat de voorgenomen intrekking van de Zondagswet veel
burgers zeer aan het hart gaat. Het christelijk volksdeel gevoelt zich door dit voornemen gekrenkt,
afgeschreven. Maar boven dat alles is het tot oneer van de Schepper van hemel en aarde, die ons Zijn
heilzame geboden gaf als een regel des levens.

Samenvattend roep ik regering en parlement ertoe op om af te zien van de intrekking van de
Zondagswet, om zich niet te laten meeslepen in deze hetze, en wel om de volgende redenen.

1. Het afzonderen van de zondag van de andere dagen als de Dag des Heeren (tevens de rustdag)
ligt verankerd in de scheppingsorde van God.

2. De heiliging van de rustdag ligt verankerd in Gods Heilige Wet (vierde gebod).

3. Het houden van de rustdag (na zesdaagse arbeid) is voor lichaam en geest verkwikkend en
heilzaam. Alle eeuwen door is dat bevestigd geworden. Veel van onze hedendaagse
problemen op terreinen van gezondheid, welzijn, sociale cohesie, enz. zijn terug te voeren op
het loslaten van deze heilzame orde.

4. Het intrekken van de Zondagswet dient slechts een politiek (lees: antichristelijk) doel. Het is
geen maatschappelijk thema. Alleen het christelijke volksdeel wordt erdoor gekrenkt.

5. Hetis een moderne en "beschaafde" vorm van christenvervolging. Zijn we in onze zogeheten
geciviliseerde samenleving dan echt al zover weg?

O land, land, land, hoor des HEEREN Woord!
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