
Geachte minister Plasterk,

Wij hebben gehoord dat er een initiatief is van D66 om de Zondagswet in te trekken.
Hier zijn wij het als gezin niet mee eens. Dit vinden wij erg jammer en lichten dat hieronder toe.
 Wij waarderen de Zondag als gezin enorm.

 In de eerste plaats omdat we dan tijd en rust hebben om bezig te zijn met de dingen van    
God.

 Ook het sociale motief om 1 dag in de week afstand te nemen van alle inspanningen van het 
dagelijkse werk en om ons als gezin op elkaar te richten.

 Principeel : de Rustdag is door God ingesteld. Op Zondag herdenken christenen al 2000 jaar 
wereldwijd de opstanding van de Heere Jezus.

We hopen dat we zo duidelijk zijn geweest en dat deze belangrijke wet niet ingetrokken zal 
worden!

Met vriendelijke groet,
Peter & Sacha Verloop
Niek-Jan,Maartje,Noor,Sara,Ezra.


