
Ik vind dat niet kunnen, omdat we verplicht zijn 1 dag van de 7 afgezonderd van ons werk te (moeten 
kunnen) leven. God heeft deze dag ingezet om de middelen die Hij heeft ingezet te gebruiken door tot 
onszelf in te keren d.m.v. Zijn Woord te lezen, te onderzoeken en Hem aan te roepen in gebed. Zoals 
het staat in het vierde gebod van de 10 geboden: zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, de 
zevende zult gij geen werk doen.


