
Rijssen, 24 mei 2016 

Geachte overheid, 

Via dit bericht roep ik u op de zondagswet niet in te trekken. Ik zal in enkele zinnen proberen 

duidelijk te maken waarom. 

In de eerste plaats hebben we als volk niets goeds te verwachten als wij niet gehoorzaam zijn aan de 

wet van God. Zoals onderdanen in een aards koninkrijk gehouden zijn de wet te gehoorzamen, zo zijn 

ook alle mensen gehoorzaamheid verschuldigd aan de Koning van alle koningen op aarde. Hoewel 

het soms mag schijnen alsof mensen de dienst uitmaken in de wereld en in een democratie, zal toch 

eens blijken dat alles staat onder de regering van de één God. In Zijn wijsheid en geduld laat Hij veel 

toe wat niet naar Zijn wil is. Echter de negatieve gevolgen kunnen niet uitblijven. Die zullen komen in 

de tijd, maar vooral na de tijd; in de eeuwigheid. Daarentegen als wij Zijn geboden gehoorzamen, wil 

Hij daar Zijn zegen over geven. Het zal goed gaan met ons land in alle opzichten als volk en overheid 

zich richten naar Zijn wetten. Die zijn overigens ook alleen maar gunstig voor de mensen. Daar kom ik 

zo nog op terug. Overigens heeft God de zondag niet gegeven als een dag waarop niets mag. 

Integendeel, alles mag. Zolang dit dient tot eer van Hem EN het nut van de naaste. Hit feit alleen al is 

een zegen. 

In de tweede plaats heeft de overheid een speciale taak. Niet zozeer om de wensen van de 

bevolkingsmeerderheid in te willigen. Veelmeer om te functioneren als gezagsdrager door God 

gesteld om God en het volk te dienen. In die volgorde. Het is vergelijkbaar met een gezin. Als 

kinderen een verzoek doen aan de ouders wat tegen hoger gezag ingaat, hebben de ouders ook de 

functie van gezagsdrager om hun kinderen hierin niet te volgen maar te beteugelen. Zo moet ook de 

Nederlandse overheid God meer gehoorzaam zijn dan de (meerderheid van de) mensen. 

In de derde plaats wil ik noemen dat het intrekken van de zondagswet slecht is voor het volk. Helaas 

wordt dat te weinig beseft. De zondag als rustdag is zo goed voor elk mens. Een moment van rust van 

de dagelijkse hectiek, die alleen toeneemt. Daardoor ook gelegenheid om datgene na te streven wat 

van waarde is als wij sterven: het behoud van onze ziel. Gelukkig hebben we in ons land nog de 

vrijheid om naar de kerk te gaan om Gods Woord te horen. Daar moeten we met elkaar naar terug! 

Ten slotte wens ik u veel wijsheid in uw verantwoordelijk werk. Ik besef dat het moeilijk werk is; de 

uitdagingen in onze tijd zijn niet gering. Vluchtelingenproblematiek, oorlogsdreigingen, vergrijzing, 

etc. Ik hoop van harte dat dit bericht bijdraagt aan het besef dat wij God moeten eerbiedigen en 

daardoor van Hem Zijn zegen over al ons werk mogen verwachten. 

Hoogachtend, 

Gert Ippel 
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