Geachte overheid.

Met dit schrijven verzoek ik u vriendelijk de Zondagswet te handhaven.

In de 1e plaats omdat, waar onnodig de zondagsrust wordt aangetast mijn God, uw
Schepper, die ook uw God wil zijn, in Zijn eer wordt aangetast. Dat doet de Heere
verdriet, en ook Zijn kinderen.

In de 2e plaats daar de rust om mijn geloof te belijden en te beleven, in de kerkelijke
gemeenschap met de gelovigen, mij ontnomen wordt als er festiviteiten plaatsvinden
rondom het kerkgebouw ten tijde van de eredienst. We merken nu al rond oud en nieuw
hoe storend het is als we in gebed zijn en er vuurwerk afgeschoten wordt. Ik zou graag in
vrijheid en rust mijn geloof belijden. En ongestoord zonder afleiding in de kerk kunnen
bidden tot mijn God.

Dit land gaat bestuurlijk van het beschermen van de vrijheid van geloof en meningsuiting,
naar het bevorderen van maatregelen tegen het Christelijk geloof. Het lijkt wel dat de
laatste restjes uitgebannen moeten worden uit de maatschappij. De recente
vernietigingsdrang van sommige partijen in het kabinet naar de vernietiging van normen
en waarden die eeuwen als normaal werden gezien blijkt helaas enorm. De vrijheid van
het individu dat de zondagsrust wil verstoren mag niet prevaleren boven de rechten van
een geloofsgemeenschap om in rust hun geloof uit te oefenen.

Ik wens u en bid voor u om veel wijsheid om te regeren.
Hartelijke groet;
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