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Geachte heer, mevrouw,
Als kerkelijke gemeente willen we graag onze reactie geven op deze internetconsultatie i.v.m. 
voorgenomen afschaffing van de Zondagswet.
Laten we voorop stellen dat wij tegen afschaffing van deze Zondagswet zijn. Deze Zondagswet heeft 
nog enigszins een beschermende kader om geluidsoverlast te voorkomen als een kerkdienst wordt 
gehouden. Maar door intrekking hiervan wordt geluidoverlast landelijk in de nabijheid van kerkelijke 
erediensten wettelijk niet meer tegengehouden. Dus toegestaan dat openbare erediensten ge- en 
verstoord kunnen worden. En het blijft hier niet bij. 
In de intrekkingswet wordt gesteld: 'Het gemeentebestuur mag ter wegneming van beletselen voor de 
viering van en ter verzekering van de openbare rust op zondag geen beperkingen stellen aan 
sportbeoefening of andere vormen van ontspanning die geen openbare vermakelijkheid vormen.' Dus 
deze wet gaat verder als intrekking van de Zondagswet alleen. Hier wordt ook nog gesteld dat het 
gemeentebestuur geen beperkingen (door bijv. aanpassing van de APV) mag stellen aan 
sportbeoefening of andere vormen van ontspanning die geen openbare vermakelijkheden vormen! 
In de Bijbel (Psalm 2) staat: 'Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De 
koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen, tegen den HEERE en tegen 
Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen.' We zien 
dit in de achterliggende periode. Het wordt niet meer getolereerd dat er een christelijke 
bevolkingsgroep is die er andere normen en waarden op na houdt en dit in de praktijk probeert te  
brengen. Hoewel een dag rust heilzaam is voor heel het volk en ook niet-christelijke mensen hiervan 
de waarde inzien en erkennen. Toch moeten al de Christelijke wortels doorsneden worden. Het wordt 
niet meer getolereerd: 'Laat ons de rustdag weiden' (Ps. 92). 
Het handhaven van de zondag als rustdag heeft geen negatieve economische gevolgen gehad. Dat zien 
we ook om ons heen. Veel landelijke winkelketens die voorop liepen in volledige openstelling op 
zondag, verkeren in problemen of zijn er niet meer! Het sociaal element mag ook wel meegenomen 
worden in de besluitvorming. In de hectiek waarin veel mensen verkeren is het waardevol om een 
vaste dag in de week te houden om tot rust te komen. 
De prediker (waarschijnlijk Salomo) schrijft in het Bijbelboek Prediker, dat hij alles onderzocht heeft 
wat onder de zon geschiedt en alles blijkt ijdelheid te zijn. Uiteindelijk komt hij in het laatste 
hoofdstuk in vers 13 tot een besluit of samenvatting (het einde van de zaak): ‘Vrees God en houd Zijn 
geboden; want dit betaamt alle mensen’. Kortom, het onderhouden van Gods geboden zijn goed voor 
iedereen. Daar wil de Heere Zijn zegen aan verbinden. Het gaat immers om het gezag van Gods 
geboden, om de universele betekenis van Gods wet. 
De christelijke moraal is niet alleen van kracht voor christenen, maar voor iedereen. Vandaar ons 
standpunt dat de overheid als dienares van God onderworpen is aan Gods wet, die heilzaam is voor 
alle mensen. Alleen wanneer die wet als uitgangspunt wordt genomen voor het overheidsbeleid, is 
zegen te verwachten. 
Wij hopen van harte dat u na consultatie tot het besluit komt dat deze Zondagswet niet ingetrokken 
kan worden. Tenslotte Gods onmisbare zegen toegewenst!  
De kerkenraad van de Ger. Gem. in Ned. te Leerdam


