Er zijn een aantal redenen waarom ik tegen de intrekking van de Zondagswet ben:

1.

Principiéle reden

Onze God vraagt van ons om de zondag te “vieren” als een geheiligde rustdag en Hij verbied het om op
de zondag te werken. Op de zondag is het al jarenlang een goed gebruik om samen als gezin en
kerkelijke gemeente naar de erediensten te komen. We worden vanuit de Bijbel daartoe opgeroepen en
we geven daar graag gehoor aan. Zo mogen we onze God loven en prijzen en ook geestelijk gevoed
worden. De preken helpen te reflecteren, te evalueren, gebeurtenissen in perspectief te zetten of te
relativeren. Zo mogen christenen uitgerust en toegerust weer aan een nieuwe werkweek beginnen.
Intrekking van de Zondagswet zal er bij veel christenen toe leiden dat we Gods 4¢ gebod niet (altijd)
zouden kunnen gehoorzamen. Een wet mag m.i. dit nooit tot gevolg hebben. Er wordt zo gewetensnood
gecreéerd en ongehoorzaamheid aan God gelegaliseerd. Dat mag niet!

Sociaal / Maatschappelijke reden

De zondag als vaste rustdag voor het hele gezin / de hele familie is erg belangrijk. Dit wordt als
onmisbaar ervaren door zowel christelijke als seculiere Nederlanders. Deze gezamenlijk centrale dag
voor ontmoeting en bezinning wordt zeer gewaardeerd en is ook nodig in maatschappelijk en sociaal
opzicht. Dat raken we (deels) kwijt als er gezins- of familieleden ook geacht / verplicht worden om op
de zondag te werken. Van de overheid mag verwacht worden dat zij ook in immaterieel opzicht goede
zorg draagt voor al haar burgers en het tegenovergestelde staat te gebeuren bij intrekking van de
Zondagswet.

Economische reden

We zadelen het MKB op met een gigantisch financieel probleem. Er moeten extra (loon)kosten gemaakt
worden om winkels / bedrijven open te stellen. En dat terwijl de klant zijn/haar geld maar 1 x kan
uitgeven. Kortom: bedrijven maken extra kosten, maar zien daar geen of slechts geringe
omzetverhoging voor terug. Intrekking van de Zondagswet zie ik ook daarom ook op financieel gebied
als een hele slechte zet.

Christenen en vrijheid van meningsuiting / geloofsuiting

Met de intrekking van de Zondagswet wordt de zondagsrust neergezet als achterhaald en ondergeschikt
aan het belang van de zogenaamde “economische vrijheid”. Daarmee worden ook de principes van een
grote groep Nederlandse christenen neergezet als achterhaald. Zo werkt de overheid polarisatie van de
Nederlandse samenleving in de hand.

Mogen christenen nog hun op de Bijbel (God Woord!) gebaseerde visie geven/houden op bijvoorbeeld
zondagsrust, euthanasie, abortus, islamisering, homohuwelijk of is het lot van de “weigerambtenaar”
een voorbode van hoe met principiéle christenen wordt omgegaan in de toekomstige Nederlandse
maatschappij? Worden christenen die weigeren om op zondag te werken beschermd en/of getolereerd in
bijvoorbeeld nieuwe wetgeving? Of wordt de “weigerchristen” weggepromoot, overtollig verklaard of
aangemerkt als werkweigeraar om vervolgens “legitiem” ontslagen te worden? Hoe wordt de
rechtspositie van christenen en de vrijheid van meningsuiting door christenen gewaarborgd?

Het voorstel tot intrekking van de Zondagswet geeft geen positief signaal af en zal tot veel onrust,
onzekerheid en — bij gedwongen ontslag — mogelijk tot financiéle schade leiden. Ook bestaat de
mogelijkheid dat christenen in toenemende mate zullen worden gediscrimineerd om hun principiéle
standpunten. Van een overheid mag het tegenovergestelde verwacht worden.

Al met al is dit voor mij meer dan voldoende reden om fel tegen het intrekkingsvoorstel van de
Zondagswet te zijn! Ik doe hierbij het verzoek om de Zondagswet te handhaven en de Zondagsrust te
beschermen! Laten we God gehoorzaam zijn, dan mogen we Gods zegen verwachten (als individu,
gezin, familie, gemeente, land en volk)!!!



