
Het is een ernstige fout om de Zondagswet in te trekken.
Een dag rust heeft onze Schepper zelf ingesteld, wij mensen hebben deze rust nodig, zeker in onze tijd 
waar zoveel onrust is. Voor alle mensen is dat goed. Voor mij als christen is deze dag zelfs onmisbaar 
omdat we deze dag gebruiken om God te dienen door naar de kerk te gaan. Ook kan intrekking tot 
gevolg hebben dat er nog meer winkels op zondag opengaan, waardoor er nog meer mensen op zondag 
moeten werken. Trek deze wet niet in maar probeer de zondagsrust te bevorderen!


