
Ik vind het wenselijk dat de uitvoering van de zondagswet in handen van de overheid blijft.   
Op deze manier ontstaan geen verschillende uitvoeringen per gemeente.
Ik ben kerkelijk meelevend en lees in de Bijbel dat de overheid Gods dienares is ons ten goede.
Zonder overheid ontstaat chaos. Door het intrekken van deze wet worden allerlei zaken mogelijk 
die tegen het Woord van God ingaan. De zondag is door God aangewezen als rustdag. Mensen 
hebben een rustpunt in de week nodig. Wanneer dit ontbreekt rijgen de dagen zich grijs aan elkaar 
met als   uitwerking minder vitale werknemers in het arbeidsproces.  
Arbeid op zondag door  verzorgende beroepen vind ik onvermijdelijk dit moet wel mogelijk zijn.
Door afschaffing van de zondagswet worden MKB ers in een positie gedwongen hun zaken op 
zondag open te hebben. Ik vind het een verademing als het des zondags rustig is. Er is dan een 
bezinning mogelijk op de bron van welzijn en genade die God nog laat in Nederland.


