
Beste Overheid, beste Minister Plasterk, 

Dank u wel, dat u de gelegenheid geeft tot inspraak alvorens D’66 haar zin krijgt
om weg te doen met de Zondagswet……

Wat ondergetekende wil delen, is dat de Overheid is van Godswege ingesteld en geroepen om 
elke burger in het land te beschermen!  Dat is een hoge roeping! 

Onze God had het zelf nodig om op de zevende dag te rusten van Zijn
Scheppingswerk van aarde, zee, mens en dier. 

Zouden de mensen c.q. de overheid van een land dan zo arrogant zijn om een 
maatschappij te creeeren, die richting de 24 uur  dreigt door te gaan, alle dagen, waar zelfs 
de zondagsrust niet langer gehandhaaft dreigt te worden?

In de tien geboden staat geschreven en wel in Deutronomium 5 : 12:

  Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 
  Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
  Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, 
gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw 
vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 
  Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 
daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en 
heiligde denzelven.

Zo belanden wij inwoners van steden, dorpen in Nederland door u als Overheid van dit land in 
een glijdende schaal naar de afgrond….>>>>>>>>

Een overheid van een land dat weg doet met een van Gods geboden, namelijk het vrijgeven 
voor de zondagsrust, waardoor zelfs kerkdiensten kunnen worden verstoord en burgers
zomers niet meer buiten kunnen zitten in hun eigen tuin, (achterplaats) of balkon vanwege
de geluidsniveau’s van allerlei evenementen, dreigt ook niet ver verwijderd te zijn van
een oordeel…..over zich af  te gaan roepen!

Een wereld, waar vele mensen naar rust verlangen en onthaasting, vooral in het westen!
Zovelen worden moe, depressief en zelfs ziek van voordurende stress, lawaai  van deze
steeds intensiever wordende maatschappij en ook daarenboven nog van de
toename van evenementen met vaker hoog geluidsniveau, veelal in de weekenden.

In Hilversum-Oost waar ik woon, is de Gemeentewerf verkocht, waar vele jaren rust
heerste en nu temidden van een woonwijk is het vaker een evenemententerrein aan het 
worden. Vorige week met hoge geluidsniveau’s van vrijdagavond 19.00 uur tot en met
zondagavond 23.00 uur. Wat voor weekend hebben de bewoners dan nog????
(Pas zijn nog, pal aangrenzend aan het terrein drie woonblokken aangebouwd!
Arme nieuwe bewoners!

Hoe gaat dat met de kleine kinderen en baby’s, de kwetsbaren en zieken, die dit moeten
ondergaan?????!
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Zovelen hebben een erg drukke werkweek en verlangen naar een stuk rust in het
weekend, een bijkomen van de stress en het tempo, waarmee het werk gedaan moet
worden tegenwoordig! Ikzelf heb dat zo nodig om maandag weer fris aan het arbeidsproces 
mee te doen! En de Overheid heeft de macht om dat niet te delegeren,
maar voort te gaan dit te handhaven, zoals vanouds!

Beste Overheid, 
Beste Minister Plasterk,

U, die plannen heeft om de zondagswet af te schaffen, zodat er een wildgroei optreedt
en iedere gemeente zijn eigen (vaak geldgerelateerde inkomsten en) belangen afweegt
ten koste van de burger, die vaak snakt naar een stuk zondagsrust.

Ook menig christen ondernemer wil zich niet verplicht wil voelen om de
zaak of winkel zondags open te doen vanwege zijn geloof in het Woord van God, 
noch zich van gemeentewege verplicht te voelen om zondagspersoneel in zijn of haar zaak te 
plaatsen. 

Zo zou de Overheid toestaan, dat vele gelovigen en ook niet gelovigen  heel ellendige 
zondagen moeten doorbrengen!
En onze God is gelukkig met de verdrukten en ellendigen! Hij zal in dat geval zeker voor hen 
opkomen!

U, Overheid, U minister Plasterk, U team van Ambtenaren in Den Haag, 
U Tweede Kamer, die hierover gaat, roep ik op de Zondagswet niet op te heffen!
En niet Gods instellingen verder te tarten!

Echter de inwoners van heel Nederland hiertegen te beschermen. Ook voor degenen, die
niet geloven, is het goed om 1 dag in de week een dag van rust te hebben.

Een overheid, die met Gods wetten rekening houdt, in dit geval 
het vanuit Den Haag blijven handhaven van de Zondagswet, zal 
gezegend worden!

Mevr. W. Vermeer, Hilversum
d.d. 29 mei 2016


