Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de afschaffing van de Zondagswet. De redenen zijn als volgt:

1. Verruiming of afschaffing van deze Zondagswet hiervan gaat in de eerste plaats in tegen het
42 gebod van de Tien Geboden , de door God in de Bijbel gegeven universele Wet. Hij is
universeel omdat de Gever van deze geboden onze Schepper is en iedereen geroepen is deze
te gehoorzamen.

2. Met het afschaffen van de Zondagswet wordt ruimte gemaakt voor nog meer verstoring van
de rust die ons bij het houden van dit gebod wordt gegeven. Ook wordt hiermee ruimte
gemaakt voor het verstoren van de rust in omgeving van kerken waar erediensten worden
gehouden door verkeer, evenementen, optochten e.d. Hiertegen hebben wij overwegende
bezwaren.

3. Zoals geldt voor alle hierboven genoemde geboden kan iedereen constateren, dat het
schade toebrengt aan elk mens, volk en natie wanneer hieraan wordt voorbijgegaan en deze
worden overtreden. Het houden van Gods geboden is tot heil van elk mens. Dit zowel in
religieuze zin, als in materiele zin en ons welbevinden.

4. Wij pleiten ervoor af te zien van activiteiten op de Zondag die niet ten dienste staan van de
Eer van God . Deze dag dient ten dienste te staan van Zijn Dienst , waarin geen ruimte is
voor commerciéle en recreatieve activiteiten. Daarom is het handhaven van de openbare
rust op deze dag geboden en pleiten wij voor handhaven van de Zondagswet.



