
Aan: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk 

30 Mei 2016 

Geachte heer Plasterk, 

Middels dit schrijven wil ik u vragen het intrekken van de Zondagswet niet uit te voeren. Graag wil ik  

hierover mijn zorgen uiten en deze kort toelichten. 

In Nederland mogen we terugzien op een rijke Christelijke traditie, die onze culturele ontwikkeling als 

Natie heeft gevoed. De Rustdag is door God ingesteld, op zondag herdenken christenen al 2000 jaar 

wereldwijd de opstanding van de Heere Jezus en houden ze rustdag. Op deze dag wordt ook in kerken 

voor overheden gebeden. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om zorg te dragen dat deze 

diensten ongestoord gehouden kunnen worden. Het intrekken van de Zondagswet, bij de gratie Gods, is 

een ontkenning van Deze, voor velen zo dierbare, God. Onze Christelijke Culturele traditie is de basis 

waarin ons land bestaat, waaruit wij als Natie zijn ontwikkeld tot een welvarend land. Onderzoekt alle 

dingen en behoudt het goede. De zondagsrust is voor velen, zo niet iedereen, een groot goed. 

Samen vanuit deze traditie onze samenleving vormgeven zal heilzaam zijn en bijdragen aan rust, 

stabiliteit en verbinding. Eén volk, iedereen gelijkwaardig, zes dagen per week werken en allemaal 

dezelfde rust- en feestdagen. Een gemeenschappelijk rustpunt is waardevol en nodig om familie- en 

andere sociale verbanden te onderhouden. Deze stabiele structuur heeft in het verleden nooit geleid tot 

een negatieve ontwikkeling van onze samenleving. Waarom iets afschaffen, dat inderdaad al oud is, 

maar nog steeds goed werkt en duurzaam is voor land en volk. 

Gezamenlijk rust- en feestdagen vieren, heeft geen negatieve gevolgen voor de economie of 

werkgelegenheid. Het geld dat verdient wordt, kan immers maar eenmaal worden uitgegeven. Bij 

zondagsarbeid hebben werkgevers en werknemers geen vaste rustdag meer, aangezien economisch 

gewin (meestal) boven het welzijn van mensen zal gaan. Bovendien is een rustdag beter voor kleinere 

ondernemers en winkeliers, hierdoor blijft de diversiteit naast alle grote concerns gewaarborgd. 

Graag wil ik u vragen ons land te behoeden voor een glijdende schaal van antireligieus rationalisme. Een 

grote groep mensen zal zich beperkt voelen in haar vrijheden. Steeds meer winkels zullen op zondag 

geopend zijn, steeds meer mensen zullen moeten werken op zondag en steeds minder mensen krijgen 

rust in deze gejaagde tijd. Een zondag als rustdag voor bezinning, geloofsbeoefening, familie- en sociale 

ontmoetingen is heilzaam voor ons allemaal. 

 

Hoogachtend, 

 

Ir. A.J.G. ten Hove 


