God schenkt zijn wetten, voor heil van het volk! De geboden die alle vertreden worden is een
versnelling naar die ontzaglijke eeuwigheid. Eens zal ik en u daar rekenschap over moeten geven!
Zonder genade en Zijn bloed zullen we niet kunnen bestaan voor Zijn Koninklijke Majesteit.

Van die God, die boven alle volken staat, is nog verzoening te verkrijgen, totdat de maat van zonde
vol is. En de bazuinen zullen klinken. Verzamel Mij Mijn gunstgenoten. Ben ik er dan bij En U, mijn
medereizigers? Vliedt de toorn Gods. Het kan nog. Zijn knechten gaan nog uit en kunnen nog
ongestoord de opdracht van hun zender brengen. Genade voor een schuldig volk. O land land en volk
met Regering! Wijdt die dag tot de vreze van Zijn Naam en doe hem geen geweld aan. O en God zal
geen ledig toeschouwer zijn!



