
Geachte wetgever, 

Ons land heeft een eeuwenoude maar nog altijd impliciet en expliciet merkbare Joods-Christelijke 

traditie. Dat is niet in het minst op zondag zichtbaar en merkbaar als een deel van ons volk er prijs op 

stelt naar de kerk te gaan. Ook mijn gezin behoort tot dat volksdeel. Behalve traditie gaat hierachter 

bij velen een innerlijke behoefte schuil. Behoefte aan geborgenheid, saamhorigheid maar vooral aan 

geestelijk voedsel afkomstig uit de zuiverste bron: het Woord van God, toegepast door de Heilige 

Geest. Het effect daarvan is heilzaam voor het eigen leven maar ook voor gezin en maatschappij. 

Het voornemen om de Zondagswet in te trekken toont dat volk en overheid de grote waarde en 

betekenis van Gods Woord voor het individu en voor het collectief steeds minder onderkend. Dat 

laat zich verstaan als we op ons in laten werken dat velen niet meer naar de kerk gaan en de Bijbelse 

normen en waarden niet meer kennen. En onbekend maakt ook hier onbemind. 

Naar Bijbelse maatstaf zou onze overheid zich moeten inspannen om het praktiseren van de 

Godsdienst te beschermen en te stimuleren. 

Het intrekken van de Zondagswet zal in de toekomst leiden tot confrontatie tussen kerk en 

maatschappij. Het komt nu reeds voor dat kerkdiensten moeten wijken voor sportevenementen. Die 

ontwikkeling wordt meer en meer ruimte geboden door overheidsbeleid dat de eerder genoemde 

bescherming en stimulans laat varen. 

De maatschappij zal geen hinder ondervinden van opstandige kerkmensen. Zij voelen zich namelijk 

de underdog en zullen zich eerder terugtrekken dan verzetten. Juist dat zou de overheid moeten 

stimuleren het voor hen op te nemen. 

Er zijn ook veel praktische voordelen van de zondag als rustdag voor de samenleving. Zeven dagen 

per week werken mat de mens psychisch af. Hoe heilzaam is daarom ook de door de Schepper 

gegeven rustdag. Het verstoren van dit gegeven brengt onrust in de samenleving. Ondernemers 

worden min of meer gedwongen tot openstelling van hun winkels, werknemers moeten op zondag 

werken. Het collectieve rust element komt in de verdrukking. De verleiding om altijd maar door te 

gaan omdat de verdienste lonkt is moeilijk te weerstaan. De aanslag op de mentale weerbaarheid 

wordt daarmee groter. Nu reeds bezwijken velen onder last van alle druk (burnout verschijnselen 

e.d.), die ontwikkeling wordt in de hand gewerkt door het loslaten van de collectieve rustdag. 

U voelt wel dat ik het voornemen om de Zondagswet in te trekken zeer betreur. Graag roep ik u 

daarom op van dit voornemen af te zien. 

De Bijbel ziet de overheid als Gods dienares. Alle gezag is immers door Hem gegeven. Van harte hoop 

ik dat Den Haag daar weer oog voor zal krijgen en bij het maken of intrekken van wetgeving zich 

gelegen zal laten liggen aan de wil van God die in de Bijbel is te vinden. 
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