RED DE SPHYNX!!!

Ik heb inmiddels 17 jaar sphynxen, waarvan ik 15 jaar af en toe gefokt heb. Mijn oerpoesje is
inmiddels bijna 16 jaar oud en nog steeds een blij meisje. Ik heb 5 van haar nazaten bij mij wonen en
allemaal fit en gezond. Ze hebben een heerlijk leven als huiskat, maar kunnen wel naar buiten in een
ren. In het zonnetje worden ze 'bruin' net als mensen. Mijn katten zijn gezond, vooral doordat ik
altijd verantwoord heb gefokt; ieder jaar hcm echo en ook zijn ze pkd en dna getest.

Twee van mijn gezinsleden zijn zeer allergisch voor zowel honden- als kattenharen en daardoor zijn
wij 17 jaar geleden bij sphynxen uitgekomen; wat waren wij gelukkig dat er toch een optie is om te
kunnen genieten van de gezelligheid en liefde van katten! Ik heb de afgelopen jaren heel veel
mensen gelukkig kunnen maken met het enige alternatief bij kattenharenallergie. Daarbij komt dan
ook nog het ontzettend leuke karakter van de sphynx; lief, ondeugend, geweldige kindervriend,
speels, aanhankelijk enz.....

Ze apporteren als de beste, klauteren overal op en over en hebben beslist geen enkele beperking van
hun haar- en snorloosheid, dat overigens niet volledig haarloos is, maar net als een perzik voorzien is
van korte haartjes. Dit is geen afwijking, maar een dominante mutatie die per ongeluk is ontstaan.
vergelijkbaar met alopecia bij mensen, dat wordt toch ook niet verboden?

Ik vind het dan ook een kortzichtige en ongefundeerde beslissing waar een persoonlijke mening cq
afkeur aan ten grondslag lijkt te liggen. Het is onbegrijpelijk dat er niet gekeken wordt naar de

moeite die goede fokkers doen om een gezond ras in stand te houden. Integendeel, het verbod zal er
toe leiden dat er onverantwoord gefokte sphynxen uit het buitenland gehaald gaan worden, met alle
ellende van dien. De behoefte aan een sphynx zal namelijk altijd blijven bestaan, omdat het nu
eenmaal de enige optie is voor allergische kattenliefhebbers, maar ook omdat alle andere liefhebbers
van dit fantastische ras graag van hun gezelschap willen blijven genieten! Ik vraag u dan ook dringend
om dit onjuiste verbod op het fokken en het uitsterfbeleid van sphynxen te herzien! Er zijn genoeg
dieren die werkelijk lijden en waar goed naar gekeken moet worden, maar de sphynx lijdt onder geen
beding!!

Met vriendelijke groet, Karin.



