Beste,

De door u gedeponeerde stellingen zijn mijn inziens geheel onjuist. Ik heb al 23 jaar Sphynx katten en
heb nog nooit te maken gehad met welke huidziekte dan ook. In tegendeel zelfs. Daarnaast is de
term naaktkatten onjuist. Sphynx katten zijn niet! naakt maar hebben een zeer korte vacht, een groot
aantal sphynx katten heeft zelfs een iets lagere vacht of behaarde delen van het lichaam. Tevens
word er gesteld dat de katten door gebrek aan snorharen gehandicapt zijn. Ook deze bewering lijkt
mij volkomen uit de lucht gegrepen en totaal niet onderbouwd. Ik heb nog nooit kunnen constateren
dat mijn katten hinder ondervonden van de afwezigheid van snorharen. Sphynx katten zijn de meest
speelse, aanhankelijke, liefdevolle katten die er zijn. Het zijn volleerde jagers en het een uitstekende
balans. Het karakter van deze diertjes is met geen enkel ander dier te vergelijken. In al die jaren dat
ik nu Sphynxen heb zijn ze zelden ziek geweest ( 1 van 14 jaar, 1 van 11 jaar, 1 van 17 jaaren 2 van 4
jaar). Onze dierenarts heeft bij iedere jaarlijkse controle geconstateerd dat de katten in uitstekende
gezondheid verkeerden. Ik begrijp dan ook niet waar deze plotselinge hetze tegen Sphynxen vandaan
komt. Mijns inziens heeft dit duidelijk te maken met onkunde. Het is beter om de fok van Sphynxen
goed te controleren en reguleren dan te verbieden, er zijn een aantal zeer goede fokkers in
Nederland, hierbij draait alles om de gezondheid van het dier. Eerlijk gezegd wordt door het verbod
op fokken de zwarte markt op een zeer grondige manier gestimuleerd. Hoe gruwelijk zou het zijn als
we geen controle meer kunnen houden op het fokken? Dan krijgen we weer de afschuwelijke
praktijken die zich in niet gecontroleerde landen voordoen waar de diertjes 4 of 5 x per jaar een nest
moeten krijgen, alleen in een hok liggen en de kittens veel te vroeg bij de moeder wordt weggehaald.
Godzijdank zijn deze praktijken mede door de strenge regels en de Sphynx fok groepen in Nederland
waar de controle op elkaar zeer intensief/hoog is al jaren niet meer aan de orde. Moeten we dan
werkelijk weer terug naar het stiekeme en zwarte circuit? Tot slot wil ik opmerken dat de houders
van Sphynx katten in 99 van de 100 gevallen zeer goed voor hun dieren zijn, de dieren worden zeer
goed verzorgt en behandeld als dierbaren leden van het gezin. Sphynx eigenaren hebben werkelijk
alles voor hun dieren over. Ik hoop werkelijk dat dit fokverbod zal worden ingetrokken. Indien dit
niet het geval is zullen mensen die hun hart hebben verkocht aan hun levens kameraadje “de
Sphynx”, en dus nooit meer een ander dier willen hebben dan de Sphynx met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid toch een andere weg zoeken om een Sphynx te bemachtigen in het
buitenland of via een illegale manier. Laat het a.u.b. niet zover komen, zowel voor de diertjes zelf als
voor hun baasjes. We leven hier in Nederland, een vrij land waar we recht hebben op inspraak. Dit
fok verbod is er doorgeduwd door absoluut zeer onwetende mensen.



