
Absoluut tegen het houdverbod voor de Sphynx 
 
Ik ben fokker, liefhebber en houder van katten. Al vanaf 1990 ben ik op shows te vinden, met 
mijn katten, of als bezoeker. Ook al vanaf 1990 ken ik de Sphynx. Ik herken in de Sphynx die 
gedurende ruim 30 jaar heb gezien en meegemaakt absoluut niet de zielige, pijn lijdende 
Sphynx die door u beschreven wordt.  
Integendeel. De Sphynx is een bijzonder vriendelijke, grappige, levendige en gelukkige kat 
die totaal geen last heeft van de door u beschreven symptomen. Tenminste – als we het 
hebben over de katten die door serieuze fokkers gefokt zijn en door liefdevolle eigenaren 
verzorgd worden.  
 
Fokkers die zijn aangesloten bij een erkende kattenvereniging zijn heel serieus bezig om hun 
ras mooi, maar vooral ook sterk en gezond te houden. Er worden veel gezondheidstesten 
gedaan en er wordt lang gezocht naar de juiste fokcombinatie, alles om het ras nog beter te 
maken dan het al is.  
 
Dit alles wordt door uw houdverbod met één pennenstreek teniet gedaan. Door een ambtelijk 
onderzoek, duidelijk van de hand van onderzoekers met een activistische insteek, zonder 
enig veldwerk. Verbazingwekkend hoe u daarin meegaat.  
 
En wat werkt u hiermee in de hand? Broodfok en illegale verkoop op Marktplaats. Want waar 
u serieuze fokkers uitschakelt, maakt u ruim baan voor dit soort praktijken. Die kunnen nu, 
zoals ze graag willen, grof geld gaan verdienen met de verkoop van Sphynx katten. Niet 
getest, zonder stamboom (want dat kost geld en heeft u ook nog eens verboden) en vooral 
niet letten op de gezondheid van het ras.  
 
Gefeliciteerd. U heeft wederom, zonder overleg met de serieuze kattenverenigingen in 
Nederland, een domme actie begaan waardoor u het dierenleed verergert. Ik wil u dringend 
verzoeken om met deze onzin te stoppen en u bezig te houden met het werkelijke 
dierenleed. Maar dit is zeker makkelijker?


