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Geachte heren, dames,
Op 27 september was ik bij de bijeenkomst over de vliegroutes vanuit Lelystad. Ik vind het onbegrijpelijk dat bij 
de afwegingen kennelijk alleen maar gekeken wordt naar het belang van de economie en de 
vliegmaatschappijen. Een van de mooiste natuurgebieden van Nederland wordt daar aan opgeofferd. De Hoge 
Veluwe is trouwens ook van economisch belang. Jaarlijks bezoeken vele mensen dit gebied, ook veel 
buitenlanders. We moeten trots zijn dat dit stukje Nederland er nog is en het koesteren en bewaren. De hele 
Veluwe is een toeristische trekpleister o.a. door de rust en de stilte, die in de randstad nauwelijks meer te vinden 
is. Het is triest dat dit geofferd gaat worden voor prijsvechters in de lucht. Economisch gezien is het ook een 
flinke aderlating voor de mensen die van het toerisme leven.

Als inwoner van Ede heb ik in de krant gelezen dat de luchtkwaliteit hier al flink te wensen over laat door het 
fijnstof van o.a. kippenboerderijen. Het staat gelijk aan zes sigaretten per dag, las ik. Door laag vliegende 
vliegtuigen gaat daar het nodige bij komen. Telt de gezondheid van mensen niet meer? Het gevolg kan zijn dat 
de gezondheidszorg met nog hogere kosten komt te zitten. Vermoedelijk is dat niet meegenomen in de 
economische afwegingen rond vliegveld Lelystad.

Op de bijeenkomst werd gemeld dat voor de komende tijd de overlast boven Ede beperkt zou worden tot 8 
vliegtuigen per dag en ook op de andere vliegroutes vanuit Lelystad zouden maar weinig vliegtuigen zijn. Is het 
dan werkelijk nodig om nu een heel nieuw vliegveld bij Lelystad te bouwen. De komende jaren zal dit zeer 
verliesgevend zijn. Die paar vliegtuigen kunnen er op Schiphol ook nog wel bij. Het is slechts een zeer geringe 
verlichting van het aantal vliegbewegingen daar.
 
Misschien moeten we met zijn allen eens na gaan denken of we al die prijsvechters wel willen. Wordt het niet 
eens tijd dat we, ook op Europees niveau, een flinke accijns op kerosine invoeren. Autos moeten schoner. 
Geredeneerd wordt ook dat de vervuiler betaald. Waarom hoeven vliegtuigen daar niet aan mee te doen? Bijna 
dagelijks zien we de gevolgen van de klimaatveranderingen wereldwijd. Wanneer komt het besef dat we zo niet 
door kunnen gaan. Natuurlijk vinden mensen het prachtig dat ze nu voor een weekendje naar Spanje of welk 
ander land kunnen omdat het zo goedkoop kan en steeds meer mensen gaan dat doen. Bereken de echte kosten 
voor het milieu. Dan zal de reis duurder worden. Dat is de keus die we met zn allen moeten maken voor een 
leefbare wereld nu en in de toekomst.
 
Ik wens u allen op het ministerie veel wijsheid toe. Wijsheid die verder kijkt dan de korte termijn. Misschien zijn 
er onder u ook mensen die bij prijsvechters een vliegreis boeken. Ik zou hen willen uitnodigen het lange 
weekend eens op de Veluwe door te brengen. Rust en ruimte is wat wij u voorlopig nog kunnen bieden.
 
Met vriendelijke groet,
 
G.C. de Bruin-de Jong
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