Ik ben mordicus tegen zowel dit amendement als tegen de strafbaarstelling van illegaal in Nederland
verblijvende personen.

In de afgelopen jaren heeft Geert Wilders het met zijn populistische retoriek het voor elkaar
gekregen dat strafbaarstelling ineens iets geworden is, waarmee busladingen mensen verwachten
de asielproblematiek (en zo'n beetje alle andere problemen in Nederland) op te kunnen lossen.

Dat is natuurlijk onzin, het uitzetten van illegaal verblijvende asielzoekers is immers allang mogelijk,
evenals het oppakken en vastzetten van criminele vreemdelingen.

Maar Wilders is slim geweest: hij heeft hoog ingezet (alles moet strafbaar worden, zowel verblijf als
hulp) om de gewenste lagere uitkomst (alleen illegaal verblijf wordt strafbaar) te bereiken. Een
beproefde strategie, je eist veel meer dan je eigenlijk wilt, zodat je iets hebt om 'weg te geven'.

Dat we hier beland zijn is het gevolg van jarenlange populistische retoriek, waarin de asielzoeker
wordt weggezet als de zondebok voor tal van sociale, economische en politieke problemen. Maar
laten we eerlijk zijn, de asielzoeker kan er weinig aan doen dat de afgelopen kabinetten nauwelijks
iets gedaan hebben aan problemen als woningbouw, stikstof, klimaat en aan de sociaaleconomische
ongelijkheid in onze samenleving. Ook aan het gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers kunnen
die asielzoekers niets doen, maar het leverde de afgelopen jaren wel bruikbare plaatjes op van het
overvolle aanmeldcentrum in ter Apel, waarmee het idee aangewakkerd kon worden dat Nederland
helemaal vol stroomt met asielzoekers. Terwijl de feiten en cijfers uitwijzen dat er juist veel minder
asielzoekers naar de EU en dus ook naar Nederland komen.

Het creéren van die chaos en het niet oplossen van de hierboven genoemde problemen zijn - al dan
niet bewuste - politieke keuzes van eerdere kabinetten geweest, waardoor we nu te maken hebben
met een groeiend aantal ontevreden burgers, die helaas hun toevlucht zoeken in de populistische
hetzerij van iemand als Wilders.

En omdat die man zo langzamerhand behoorlijk veel meelopers heeft, voelen veel andere, voorheen
redelijke politieke partijen zich genoodzaakt ook ineens een extreme mening te hebben waarmee ze
die meelopers hopen terug te halen. Christelijke partijen, die mensen die helemaal niets hebben in
het gevang willen gooien! Linkse, zgn. sociale partijen die nu zich enorm druk maken om het
strafbaar maken van hulp bij illegaliteit, maar die de strafbaarstelling van illegaliteit zelf dan maar
voor lief nemen. En dit alles omdat wij als Nederland zelf onze zaakjes niet op orde hebben! Het is
tekenend voor hoever we afgegleden zijn...

Ik vind het een grof schandaal dat we het hier zelfs maar over moeten hebben. Los de problemen op
en zorg ervoor dat de gemiddelde burger een leefbaar land krijgt, dan gaan ze niet zover mee in die
negatieve ophitsing door de extreemrechtse partijen. Dan kunnen we hopelijk een socialere
samenleving bouwen, waar we mensen die in hun eigen land niet veilig zijn wel hulp kunnen bieden.



Een land waar we mensen, die uit angst voor hun leven hebben moeten vluchten *niet helpen*, dat
gaat van kwaad tot erger. Dan leer je mensen dat medemenselijkheid niet meer belangrijk is, dat je
anderen gewoon kunt laten creperen als je daar zelf beter van denkt te kunnen worden. Ik hoop dat
jullie er goed over nadenken wat dat met Nederland gaat doen.

En dan nog een persoonlijke noot: of hulp bij illegaliteit nu strafbaar wordt of niet, ik zal nooit
stoppen met het helpen van mensen in nood. Ik ga dus niet eerst vragen wat hun status is. Als je me
daarvoor wilt laten oppakken en vastzetten, dan is dat maar zo.



