
Ik heb het voorstel met interesse gelezen. Ik begrijp dat het gemaakt is om kinderen 
niet buiten de boot te laten vallen en een bepaalde minimum kwaliteit van onderwijs 
te bieden. Dit vind ik prachtig en onderschrijf ik. Ik wil alleen een voorstel doen om 
vooral onderstaande punten anders te benaderen, aangezien ik deze vorm niet 
ondersteun:

1. Het vereisen van een bachelordiploma.
2.Kinderen maken voor hun veertiende een eindtoets po.
3.Voertaal van het thuisonderwijs is Nederlands.
4.Het onderwijs wordt in Nederland gegeven.
5.Het verplichte huisbezoek door de Onderwijsinspectie.
6.De verplichting om naar kerndoelen toe te werken. 
Ik zie in voorstel dat er vooral gedacht lijkt te worden vanuit een model gebaseerd op 
controle. Controle hangt samen met wantrouwen. We leven in een zeer snel 
veranderende maatschappij en die vraagt om een dynamische overheid. Mijn voorstel 
zou dus zijn om te denken vanuit vertrouwen. 
Hoe zou dit in de praktijk eruit kunnen zien? Ik stel voor dat er een informatiecentrum 
komt voor gezinnen die op een andere plek leren dan op een school. Door ouders op 
bovenstaande manier, volgens die 6 punten, te controleren creëer je afstand. In een 
informatiecentrum kun je je juist verbinden met de ouders. Je komt erachter welke 
vragen ze hebben. Wat kan je doen in een dergelijk informatiecentrum?

 Voorop staat de erkenning dat de ouder verantwoordelijk is voor zijn kind en 
de vrijheid heeft om eigen leven vorm te geven, zolang er geen anderen mee 
geschaad worden.

 Biedt praktische faciliteiten zoals: een vraagbaak waar ouders terecht kunnen 
met hun vragen

 biedt ze dezelfde materialen aan als waar een school recht op heeft 
 Bied de ouders een mogelijkheid om zich onderling te verbinden
 periodieke samenkomsten

Laat ouders via het steunpunt samen uitjes, excursies en educatieve uitstapjes 
organiseren.
Op deze manier heb je vanuit vertrouwen contact met ouders en faciliteer je. Mijn 
hoofdpunt is: ga van controle en wantrouwen naar een systeem wat ruimte biedt voor 
vertrouwen en in verbinding staan met de groep. Op die manier is het veel 
makkelijker samenwerken.


