Geachte Is,

Na jaren als leerkracht (gr. 8) op een basisschool gewerkt te hebben, ben ik daarna 6 1/2
jr. werkzaam geweest in een gesloten instellingschool. Momenteel ben ik als ambulant
begeleider werkzaam voor het REC 4.5.. Ik heb de (gedrag)problematiek vanuit
verschillende hoeken en leeftijden mogen ervaren en merk dat ambulante begeleiding
zeker het positieve verschil maakt.

Mijn ervaring is dat het onderwijs constant aan verandering vanuit de regering
onderhevig is, boetend voor een maatschappelijk probleem. De samenleving loopt niet.
Steeds maar moeten leerkrachten, docenten, Interne begeleiders, schoolleiders, ouders,
leerlingen en opleiders zich conformeren aan, door bestuurders bedachte oplossingen
voor maatschappelijke problemen die veraf van de dagelijkse praktijk staan.

Praat met leerkrachten, docenten, Interne begeleiders,
zorgcoordinatoren,schoolleiders,leerlingen, ouders en misschien ook eens een
ambulante begeleider en luister waar ZIJ tegenaan lopen.

Ik vind het nog niet eens het ergste dat IK mijn baan kwijt zal raken, maar wat er met
kinderen en jongeren, die straks onze nieuwe samenleving zijn, gaat gebeuren.

Er is al zo weinig meer over van alle "voordelen" die ons land te bieden had. Geef ze dan
in ieder geval een stevige basis om te kunnen overleven

in een wereld waar ze erg op zichzelf worden teruggeworpen.

Geef ze een gedegen kans om die vaardigheden te mogen leren in een omgeving waar
tijd, ruimte en aandacht is voor ze is, juist als ze "anders" zijn..... Dat kan niet in een klas
met 25 leerlingen en een leerkracht waar het onmogelijke van gevraagd wordt.

Leerkrachten raken gefrustreerd omdat de druk van bovenaf te groot wordt en zij
onmachtig zijn om zich te conformeren aan de door de regering gestelde eisen. De
kwaliteit van het onderwijs is niet geweldig en daar is de regering steeds de grote
schuldige aan.

Hoe kun je kwaliteit bieden als je in een tijdbestek van 20 jaar, allerlei vormen van
onderwijs hebt moeten uitvoeren. en ach het volgende eureka plan is inmiddels alweer
van start....

Er wordt gesold met kinderen en personeel door mensen die verwachten dat alle
handelingsverlegenheid maar even snel opgelost moet worden omdat de regering moet
bezuinigen. En in de tussentijd, totdat dit misschien gerealiseerd kan worden, is er weer
een generatie verknald.

Waardoor de maatschappelijke problemen zich zullen opstapelen en de gevolgen duur
betaald zullen moeten worden.

Bezint eer ge begint en denk na over de lange termijn gevolgen. Met een stevig
fundament kun je verder bouwen, niet met een zwakke basis.

Hoe kan iemand die van huis uit verpleegkundige A is, met een portefeuille van
onderwijs, beslissen over een bezuiniging van 300 miljoen in het onderwijs als de
voorwaarde die nodig is om te kunnen bezuinigen nog niet eens op orde is.

De minister heeft een aantal bezoeken gepleegd op zwarte en witte scholen en heeft
daaruit de conclusie getrokken dat haar plan haalbaar is. (sorry even kort door de bocht
misschien)



