
Ik ben moeder van een 12 jarig kind met het syndroom van down. Hij zit op een reguliere 
basisschool. Als de rugzak verdwijnt krijgt hij geen passend onderwijs. De leerkrachten 
moeten terug kunnen koppelen naar het speciaal onderwijs middels Ambulant Begeleiders. 
Als ouders hebben wij gekozen voor een reguliere school omdat het mes van twee kanten 
snijdt, nl. de "gewone" kinderen maken kennis met "andere" kinderen. Zo is het "later" in de 
maatschappij ook. Maar los van dit vind ik dat kinderen die geboren zijn met het syndroom 
van down altijd in aanmerking moeten komen voor de Rugzak. Kinderen met andere 
indicaties mogen zeker niet met downers over een kam geschoren worden! 


