
Neemt alstublieft niet onze vrijheid van onderwijs af
Als vader en moeder hebben wij bewust gekozen om ons volledig in te zetten voor onze kinderen; we 
hebben besloten dat er niets belangrijker is dan de opvoeding van de volgende generatie. 
Thuisonderwijzend Nederland heeft offers moeten brengen in eigen tijd en geld om ervoor te zorgen 
dat de kinderen thuis een aandachtige opleiding krijgen, met een divers scala aan vakken. Wij krijgen 
daar niet een budget voor van de staat, zoals de openbare scholen, maar hebben toch gekozen dat de 
vrijheid van onderwijs belangrijker is dan onze eigen vrije tijd en portemonnee.

Dit eenzijdige wetsvoorstel biedt niets aan de kinderen die thuisonderwijs ontvangen – in tegendeel, er 
worden allerlei restricties opgelegd die onze plannen om de kinderen een gevarieerde opvoeding te 
geven ernstig in de weg staan, zoals:

- het éénleraarsbeleid, wat niet alleen betekent dat de ooms en tantes van mijn kinderen, die hebben 
gestudeerd in verschillende vakgebieden, wordt verboden om die vakken les te geven aan mijn 
kinderen, maar zelfs het huishouden binnendringt om tussen vader en moeder rollen op te leggen, waar 
wij nu nog vrij zijn om naar eigen inzicht de rol van hoofdonderwijzer van onze kinderen af te 
wisselen.

- het thuisblijfbeleid, wat stipuleert dat het onderwijs hoofdzakelijk thuis wordt gegeven, en daarmee 
onder andere het veelvuldig bezoeken van musea, het leren van talen ‘door onderdompeling’ tijdens een
verblijf van een aantal maanden in het land van de taal, en het spelenderwijs buiten leren zoals in de 
Scandinavische landen de norm is, onmogelijk maakt. Of het leren zeilen tijdens zes maanden School 
At Sea (www.schoolatsea.com). Enkel en alleen het leren zoals op de openbare scholen is dan nog 
toegestaan, ongeacht wat wij het beste voor ons kind vinden.

- het examenmandaat legt een lat op voor ieder kind en legt daarmee ook het lesplan vast. Een 
voorbeeld: Wij volgen onder andere een Christelijk curriculum van Rod en Staff uit Amerika, die alles 
in een andere volgorde zal behandelen dan het Nederlandse systeem, en dat zal bijvoorbeeld tot gevolg 
hebben dat onze kinderen met vlag en wimpel van inches naar centimeters en dergelijke zullen kunnen 
vertalen. Wij hebben nu nog die vrijheid om te kiezen wat we belangrijk vinden, om onze kinderen 
voor te bereiden op het pluriforme wereldburgerschap – maar als straks onze kinderen een 10 halen in 
ene vak en een 3 in het andere, vanwege deze keuzes, dan zal ons die vrijheid worden weggenomen. 

Geen van bovenstaande beleidsregels zal worden gehanteerd voor de openbare basisscholen; ze gelden 
alleen voor het thuisonderwijs.
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