Beste,

Met pijn in het hart hoorde ik van onze dochter dat de wetgeving kwa thuisonderwijs in
Nederland zou veranderen. Als ik de maatregelen las dacht ik: “dit komt heel dicht bij het
gewone schoolse leren. Waar blijven de vrijheden, de mogelijkheden voor elke ouder om zelf
voor de onderwijsvorm te kiezen die bij zijn/haar kind past?”

Als grootouders zien we onze kleinkinderen opgroeien in een open, warme sfeer. Ze zitten goed
in hun vel. Ze treden de wereld vrij en nieuwsgierigheid tegemoet. Hun ouders observeren hun
kinderen goed en proberen zo goed mogelijk op al hun noden in te gaan. In begin maakten we
ons wat zorgen rond het sociale luik. Ondertussen zien we dat er een rijk sociaal netwerk is
ontstaan met vele contacten en vriendschappen; dit zowel onder de kinderen zelf als ook onder
de ouders. Individueel en samen wordt gezocht naar wegen om aan de behoefte van elk kind
tegemoet te komen. Een ervan is zeker dat elk kind hoe dan ook wil leren.

Uit ervaring als kleuterleidster weet ik dat vele kinderen samen met hun ouders goed zitten op
een school. Maar er zijn anderen die daar minder goed gedijen of zelfs wegkwijnen. Het is niet
enkel op de schoolbanken dat geleerd wordt maar het leven zelf in al zijn facetten biedt rijke
mogelijkheden om tot leren te komen. lk denk dat de school hierin zelfs het een en ander zou
kunnen opsteken van mensen die zoekende zijn naar nieuwe (leer)vormen. De kinderen zelf
kunnen ons daarin wegwijzers zijn.

Als thuisonderwijs gewoon een schooltje thuis wordt, gebonden aan een leerpersoon,
gewrongen in allerlei verplichtingen is dit beperkend en kan verlammend werken. lk ben
overtuigd dat nieuwe ideeén en initiatieven open ruimte en vrijheid nodig hebben. Hetzelfde
geldt voor onze kinderen. Door vrijruimtes te scheppen ontstaan vaak fantasierijke, nieuwe
dingen en ontwikkelen de kinderen krachten die ze later in hun volwassen leven nodig hebben;
krachten die onze samenleving dringend kan gebruiken. Laten we toch de voorwaarden
scheppen dat kinderen ze kunnen ontwikkelen.



