
Ik dien graag een ander voorstel in, stop leerplicht, mensen rechten schendend gedwongen 
onderwijs én schaf het gesubsidieerde onderwijs af óf geef elk kind wat géén gebruik kan of wil 
maken van gesubsidieerd onderwijs een educatie budget ter hoogte van het bedrag wat de 
overheid nu per leerling kwijt is aan gesubsidieerd onderwijs.

Geef alle kinderen de vrijheid om te leren wat ze willen en wanneer ze dit willen leren.
Ik zou het fijn vinden als kinderen die thuisonderwijs krijgen op vrijwillige basis (als het kind dit 
wil) dagdelen of dagen kan meedraaien op school. Wil je graag wiskunde leren, dat je dan naar 
school kunt om in vrijheid dat vak te leren zonder dat je door leerplicht gedwongen wordt ook 
alle andere vakken te volgen.

Zet het huidige onderwijs systeem op zijn kop. Ik heb er zelf jarenlang gevangen in gezeten en 
ik had dan wel “leerplicht” maar de docent voor de klas kon mij niet dwingen om te leren. Ik had 
in feite “aanwezigheidsplicht” in de hoop dat ik daar in al die jaren wat zou leren.

Je kunt een kind niet verplichten tot leren, leren komt uit jezelf. Vanaf de dag dat je geboren 
wordt leer je. We hebben toch ook geen LeerKruipPLICHT, LeerLopenPLICHT Of 
LeerPratenPLICHT?

Ik werd gedwongen om dingen te leren waar ik nog niet aan toe was. Het koste mij heel veel 
energie, tegenzin en frustratie om dingen te móeten leren die ik (nog) niet kon en dat was niet 
goed voor mijn zelfvertrouwen. 
Je kunt een kikkervisje zonder pootjes wel leren lopen maar hij gaat pas lopen als het visje 
pootjes heeft. 
Je kunt wel blijven proberen om een vis in een boom te laten klimmen maar in groep 8 heb je 
waarschijnlijk een zwaar gefrustreerde vis met een minderwaardigheidscomplex die nog steeds 
die boom niet in kan klimmen.

Laat kinderen leren wat ze leuk vinden in plaats van kinderen de plicht te geven om te leren wat 
wij volwassenen denken dat kinderen móeten leren. 

Mijn kind heeft vrijwel zonder hulp leren lezen. Natuurlijk bied je letters aan en stimuleer je het 
lezen als je kind aangeeft hier interesse in te hebben want kinderen leren niet uit zichzelf 
Chinees lezen als ze niet bekend zijn met de letters.

Wat ik zou willen is dat de leerplicht, het mensen rechten schendende gedwongen onderwijs, 
verdwijnt.
Wat daarvoor in de plaats komt is wat mij betreft complete vrijheid en geef de kinderen net 
zoveel recht als volwassenen. Praat met de kinderen in plaats van over de kinderen te praten.

Van mij mogen er voor álle kinderen (zowel de kinderen die naar regulier onderwijs gaan als 
kinderen die thuisonderwijs krijgen) in Nederland vrijwillige gesprekken plaats vinden. Wat wil jij 
als kind, wat wil je leren, wat vind je leuk? 



En als een kind aangeeft graag naar school te gaan ookal is dit niet de wens van de ouders, 
prima, het kind beslist wat mij betreft míts het kind dan niet wordt blootgesteld aan de 
schadelijke leerPLICHT. Het kind kiest in VRIJHEID voor school dan is het kind op school ook 
VRIJ en wordt het door volwassenen niet gedwongen om dingen tegen zijn/haar wil in te doen.

Uiteraard kun je als leraar wel afspraken maken met leerling. Als kind aangeeft komende weken 
of maanden een bepaald vak te leren van die of die docent dan kom je naar de lessen, je laat 
de docent niet voor niets naar school komen. Tot zover gaat de vrijheid wat mij betreft. 


