
Beste lezer, 
 
Ik ben Tony de Hond en een van de mede-eigenaar van UEG Holland en Millers Juice. 
Met deze bedrijven bevoorraden wij sinds 2013 inmiddels ruim 2500 winkels in de Benelux. 
Voor beide bedrijven worden afzonderlijke submissies gedaan omdat er voor beide 
bedrijven andere gevolgen gelden. Ik wil u met deze submissie mijn persoonlijke gevoel en 
ervaring delen.    
 
Ik vind het van groot belang dat ook mijn persoonlijke reactie als expert en als een van de 
grootste bedrijven in deze sector naast het zakelijke ook het privé motief verteld wordt. 
 
Op relatief jonge leeftijd ben ik mijn vader verloren aan longkanker alsmede meerdere 
familieleden. Het heerst bij ons in de familie zou je kunnen zeggen maar ik zie het anders. 
Allen rookten al op jonge leeftijd en konden niet stoppen met roken. Ik zelf was ook een 
verstokte roker en heb meerdere stoppogingen gedaan die allemaal mislukten. 
 
Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met een e-sigaret dacht van wat is dit voor vreemd 
apparaat maar na gebruikt kon ik eindelijk afkomen van de sigaret. Dit heeft wel een jaar 
ongeveer geduurd want het is wennen en anders dan echt roken. Vooral dat eerste jaar ben 
ik meerdere malen teruggevallen op het roken van traditionele sigaretten totdat ik zelf tot 
de ontdekking kwam waardoor dit kwam. 
 
Ik dampte altijd tabak smaken omdat ik gewend was om tabak te roken. Het is dus ook 
volkomen normaal als je overstapt op een e-sigaret dat je eerst een tabak smaak probeert. 
Tenminste dat was mijn idee en gedachten. Niet wetende dat dit juist ervoor zorgt dat je 
stoppoging hierdoor ernstig belemmerd wordt. Ik ben vervolgens fruit smaken gaan dampen 
en na een relatief korte periode vond ik de tabak smaken vies en tot mijn verbazing vond ik 
een gewone sigaret ook vies. Juist door over te stappen op een smaak die niet meer 
gerelateerd is aan roken kun je van het roken afkomen. Dit is cruciaal, je moet van die 
sigaret smaak afkomen. Geen associatie meer hebben met sigaretten. Dat is stap 1. 
Hierna kun je werken aan het afbouwen van nicotine. Dat is stap 2. Zo kan iedereen stoppen 
met roken en bereiken we het doel waar we allemaal voor strijden.  
 
Eigenlijk is dit ook erg logisch en elk weldenkend mens zal dezelfde mening hebben. 
Je wilt stoppen met iets maar je gaat wel dezelfde smaak gebruiken. Zie het als een 
drugsgebruiker die wil stoppen met een drugs maar het alternatief smaakt nog wel 
hetzelfde. Waar word je dan continue aan herinnert? …..Juist. Dat kan iedereen invullen. 
Is ook volkomen logisch natuurlijk. Het is allemaal nier erg ingewikkeld om te begrijpen hoe 
een persoon denkt. 
 
Ik heb zelf proefondervindelijk uitgevonden wat de associatie doet. En juist hier komen we 
op een cruciaal punt. Door het voorgestelde verbod op smaakjes kan ik met zekerheid 
zeggen dat dit een averechts effect gaat hebben en dat de tabaksfabrikanten er na het 
verbod weer een hoop klanten bij gaat krijgen. En dan heb ik het nog geen eens over de 
illegale handel, de webshops die uit het buitenland ondanks een verbod toch gewoon 
smaakjes opsturen en over de hobbybrouwers die van alles gaan mixen om toch maar een 
ander smaakje te kunnen dampen.  



 
 
 
Ik baseer dit niet op enkel mijn persoonlijke ervaring maar op ervaringen van 
honderdduizenden mensen die door het dampen zijn gestopt met roken, alsmede nagenoeg 
alle gespecialiseerde shophouders die vaak om dezelfde reden hun shop zijn begonnen. 
 
 
Een van de reden om dit bedrijf te starten was ook om mensen te helpen van het roken af te 
komen. Ik dacht simpel, als het mij lukt dan moet het iedereen lukken. Wist u dat het 
overgrote deel van de gespecialiseerde winkeleigenaren juist om deze redenen ook een 
winkel begonnen zijn. Ook zij zijn gestopt met roken na talloze stoppogingen die mislukte en 
hebben veel persoonlijk leed meegemaakt en hebben vaak zelf lichamelijke klachten van het 
jarenlange roken opgelopen. Zij hebben proefondervindelijk ervaren hoe het was om talloze 
pogingen te doen die telkens mislukte en toen ze in aanraking kwamen met een e-sigaret 
konden ze pas voorgoed stoppen. Maak eens een rondje in het land en ga het vragen. Dit is 
een grote motivatie geweest van vele winkeleigenaren. 
Nu worden we als branche als paria’s behandeld terwijl we hetzelfde doel hebben. 
 
ONZE STRIJD IS HETZELFDE!!! 
 
Ik en alle winkeleigenaren willen mensen afhelpen van het roken. Of als dat niet gaat een 
vele malen minder schadelijk alternatief bieden waardoor ze tenminste nooit meer een 
sigaret aanraken.  
 
Ik begrijp de maatregel dan ook echt niet en ik zie dat dit echt symboolpolitiek is. Blokhuis 
maakt een statement maar de gevolgen zullen desastreus zijn voor vele mensen. En zoals de 
geschiedenis zich heeft bewezen zullen een hoop van deze mensen helaas net zo eindigen 
als mijn vader en verschillende andere familieleden. DOOD, een hoop verdriet en persoonlijk 
leed als gevolg. Dat kan echt niet! 
 
Laten we samen strijden voor een rookvrije generatie en mensen helpen met stoppen met 
roken. En voor eenieder die niet wil stoppen met roken of echt niet kan een alternatief 
aanbieden wat vele malen minders schadelijk is. Dat is de weg die we bijvoorbeeld in 
Engeland ook zien. In ziekenhuizen zijn daar zelfs al vapeshops om mensen meteen te laten 
stoppen met roken. Hoe kan het zo zijn dat een paar honderd kilometer hiervandaan het wel 
lukt en hier in Nederland we precies 180 graden de andere kant op gaan.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Tony de Hond 
 
 
 
 



 
 
  


