
Ik heb persoonlijk het idee dat de regering die we op het moment hebben heel Nederland 
naar de knoppen aan het maken zijn met al hun onnozele besluiten die ze de afgelopen 
jaren gemaakt hebben. Ze maken de burger helemaal kapot en ze geven er helemaal niets 
om. Ballen hebben ze al jaren niet meer. Dan heb ik het volgens mij heel netjes verwoord. 
Roken wordt alsmaar duurder want ze willen dat mensen stoppen met roken. Vroeger was 
dat geen probleem, nu wel. Mensen stappen over naar vapen want dat is gewoon zelfs nog 
gezonder dan gewoon roken. Als ze daar dan ook weer beperkingen op gaan leggen 
dwingen ze de mensen om weer gewone tabak te gaan roken. Wat willen ze nou. Ze maken 
onze hele cultuur naar de klote ook dat kleine beetje wat we nog over hebben. Leer weer 
eens kijken naar je eigen mensen in plaats van je de les te laten lezen door het buitenland. 
De regering discrimineerde zijn eigen burgers op alle fronten.


